Voor Jeanne, mijn kleinkind,
opdat ze NOOOOOOOIT bang zou zijn.
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Dode goudvis

Mijn goudvis lag vanmorgen naast zijn kom.

Hij zwom in rondjes plots het hoekje om.

Daar lag hij op de afgetrapte mat,

met kieuwen happend in zijn eigen nat.

Zijn vinnen vinnig maaiend in het rond

alsof hij vliegen amusanter vond.

Toen schudde hij voor ’t laatst zijn schubbenjas

en...

Wist ik dat mijn goUudV-is nu een goudv-was was.



De vleesetende plant
van tante Vera

Mijn tante had een plant gekocht.

Hij stond heel sierlijk op haar kast.

Een groene met zo’n rare bloem

en vreemde strepen in gekrast. - >
Haar kater vond die plant wel leuk /
en had er stiekem in geplast.

Niet één, niet twee, maar honderd keer.
De plant was minder enthousiast.

Hij hield zo niet van kattenpis.
Toen at hij uit balorigheid

heel gulzig en met huid en haar
de poes van tante als ontbijt.
Mijn tante is ten einde raad.
Ze roept haar poesje en ze schreit...
Maar ik denk: tante Vera toch,
die poes ben je voor altijd kwijt!



Toen een muggenlarfje wou gaan slapen,
zag ze op de muur een mensenjong.
Krijsend riep ze op haar muggenmoeder,
die verschrikt haar kamer binnensprong.
‘MAM, zo kan ik deze nacht niet slapen
met dat vieze kind daar op de muur!

Doe ze weg of ik ga keihard gillen!’

’t Mugje was volkomen overstuur.

“
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Moeder Mug probeerde nog te sussen:

‘Lieveling, dat kind zal jou niks doen.’

Dook toen toch maar vliegensvlug de kast in,
pakte tien pantoffels en een schoen.

Als bezeten sloeg ze met de sloffen,

mepte op het kinderlijf als gek.

Veegde toen de zolen schoon met water.

Op de muur prijkt nu een rode vlek.



Dood

Er vloog eens een lief vogeltje
pardoes tegen de ruit.

Het beestje viel ter plekke neer.
Gedaan was het gefluit.

Ook poes Minou is er niet meer.
Ze strekte plots haar poot.
Het leek of ze wou dansen, maar

toen ging ze zomaar dood.

Ik zag het ook bij oma, want
die zweeg opeens zo stil
en allebei haar ogen zag
ik stollen door haar bril.

Haar blik veranderde in steen.
Het maakte mij wat bang.

Ik vind de dood niet grappig en
hij duurt ook veel te lang.

Dus oma, wees niet boos op mij
als ik hier nog wat blijf.

Jij zit toch leuk bij opa en

ik wil nog geen dood lijf.

Ik wil nog zoveel leven en
ik moet nog zoveel doen.
Tot over honderd jaar en geef

mijn opa nog een zoen.
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