
Toen Wifi mama …. ten huwelijk vroeg

Papa had al lang in zijn hoofd om met mama te trouwen maar hij durfde het niet te
vragen. Hij had al een ring gekocht. Hij verzon van alle dingen om het zelf niet te
hoeven vertellen. Maar hij vond niks goed.

Op een dag hoorde papa Wifi aan de deur krabben. Papa riep boos ‘stop Wifi’.
Plots had hij een idee. Misschien kan ik de verlovingsring aan de halsband van Wifi
hangen! Papa deed het meteen.

Die avond zaten mama en papa samen aan tafel. Je kon de ring horen rinkelen
tegen de halsband van Wifi. Maar mama merkte helemaal niks omdat ze te veel
babbelde.

De volgende dag moesten mama en papa werken. Dus stonden ze om zeven uur
op. Bij het ontbijt merkte mama nog altijd niks. Ze ruimde de tafel af en gingen
werken. Wifi zat een hele dag in de tuin. Papa had schrik dat de ring van de
halsband zou vallen.  Maar hij had geen tijd om hem er ‘s morgens af te halen.

Toen mama na haar werk weer thuis kwam dacht ze, wat hoor ik hier toch allemaal.
Wifi maakt een raar geluid. Waarom rinkelt ze zo? Ze keek naar Wifi en wat zag ze
daar? Er hing een verlovingsring aan haar halsband. Mama belde naar papa en
vroeg hem: ‘heb jij mij soms iets uit te leggen?’ Euh, ja zei papa. Hij kon niks anders
doen dan via de telefoon te vragen of mama met hem wilde trouwen. En wat zei
mama, ze zei natuurlijk JA ! Maar eigenlijk moest mama met Wifi trouwen want hij
heeft haar de ring gegeven.
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