
Toen Wifi op vakantie ging.

De broers gingen op vakantie met het vliegtuig. Wifi mocht niet mee. Honden mogen
niet op het vliegtuig. Want Wifi moet dan in een kooi. Dat vinden de broers
dierenmishandeling. Dus brachten ze Wifi naar mij en mijn zussen, omdat wij dit het
eerst hadden gevraagd. Mama en papa hadden het eigenlijk alleen uit beleefdheid
voorgesteld. Oh ja, wij zijn ook met drie. Ik ben Hazel en ik heb twee zussen. Mijn
grote zus Sterre en mijn kleine zus Pip. De zusjes dus.
Wifi kwam bij ons aan en Puk, onze kat, liep snel weg. Die zagen we een week niet
meer terug. We wisten niet goed waar we Wifi gingen laten slapen. Daar hadden we
nog niet over nagedacht. Papa zei dat Wifi in de tuin moet slapen. Wij vonden dat
niet leuk, maar als papa iets zegt, is het al beslist. Wifi ging de tuin in en kroop onder
de trampoline.
Die nacht kon ik niet slapen. Wifi zat heel de tijd te janken. Ik wist niet goed wat ik
moest doen dus maakte ik Pip wakker. Samen lieten we Wifi binnen en gingen met
hem naar de kelder. Pip had het idee om Wifi tussen de wc-rollen te verstoppen,
want daar zit hij lekker zacht. Toen we terug wilden gaan slapen trok Wifi een
droevig gezicht. We konden hem zo niet alleen laten. Ondertussen kwam Sterre
naar beneden met Wolfie, haar knuffelwolfje.Ze had geluid gehoord.  We lieten haar
Wifi tussen de wc-rollen zien. Wij zeiden haar dat Wifi zich alleen voelde. Sterre gaf
Wolfie aan Wifi, want die lijkt toch een beetje op een hond. Wij liepen de trap op en
bleven stil staan om te horen of Wifi nog aan het janken was. Het was muisstil. Wij
gingen terug slapen. De volgende ochtend ging ik direct naar de kelder. Wifi lag
rustig te slapen. Ik maakte hem wakker, want hij moest zo snel mogelijk terug in de
tuin. Wifi bleef zitten. Ik trok en trok, maar Wifi wilde niet mee. Ik vroeg Wifi wat er
was. Hij legde zijn poot op Wolfie. “Moet Wolfie mee Wifi?” vroeg ik.  Wifi duwde met
zijn poot tegen Wolfie. Ik nam Wolfie op en Wifi volgde vanzelf. Hij was juist op tijd in
de tuin, want mama kwam naar beneden. Mama zei dat we Wifi binnen mochten
laten want hij zat al zo lang alleen buiten. Wifi kwam naar binnen gelopen met Wolfie
in zijn mond. “Wat doet Wolfie buiten?” zei mama. “Euh…Wifi had Wolfie gestolen
toen Sterre sliep” antwoordde Ik. Mama keek bedenkelijk. Wifi ging ondertussen in
de zetel liggen met Wolfie. Sterre nam Wolfie en Wifi keek met zijn zieligste oogjes
naar Sterre. ”Ik denk dat Wifi verliefd is op Wolfie!” riep Pip. Wifi blaft. “Zie je wel!” zei
Pip.
Vier dagen later waren Wifi en Wolfie nog altijd onafscheidelijk. Wifi wilde Wolfie niet
achterlaten. Sterre was ondertussen in paniek. De broers kwamen een half uur later
Wifi ophalen. Wat nu? Sterre dacht er niet aan om Wolfie af te geven. Ik had een
idee. Ik liep naar boven en haalde wol, knopen en lijm. “Sterre en Pip kom helpen!
Touwtje knippen! We gaan Wolfie namaken.” zei ik.  We werkten hard door.
En dan ging de bel. De broers waren er. Wifi liep enthousiast naar de deur. Dit was
hét moment. Sterre pakte Wolfie uit de zetel en legde nepwolfie erin. Mama legde
ondertussen alles uit aan de broers. Ze riepen Wifi.  Wifi haalde snel nepwolfie uit de
zetel en liep naar de auto. Oef! We vielen opgelucht in de zetel.
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