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4 verhalen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Toen Wifi naar zee ging:

Toen Wifi en zijn broers naar zee gingen, namen ze de trein. Toen ze aangekomen waren, wandelden
ze naar het strand. De broers keken rond naar een plaatsje. Ze zagen hun ouders en hun grootouders
zitten en gingen er naartoe. Maar… Wifi wou in de zee, dus rende hij erheen. Gelukkig haalden de
broers hem terug en brachten hem naar hun ouders. Daar werd hij vastgehangen aan een paal.

Lom, Jip en Zen gingen een zandkasteel bouwen. Nadien wilden ze graag gaan zwemmen in de zee. Ze
lieten hun onderbroeken te dicht bij Wifi liggen, waardoor Wifi de onderbroeken 1 voor 1 pakte en ze
onder het zand begroef.

Toen de jongens terugkwamen, vonden ze hun onderbroeken dus niet terug. Gelukkig wees Wifi naar
de plaats waar hij de onderbroeken begraven had. Hij was een echte held en … hij mocht mee in zee!



2. Toen Wifi meedeed aan het schooltoneel:

De broers namen Wifi eens mee naar school, omdat hun ouders niet op hem konden letten.
Toen Wifi die dag mee naar school ging, was het net auditie voor het schooltoneel. De broers
kregen de hoofdrol. Xavor, de ergste vijand van de broers, kreeg als rol de boom. Natuurlijk
was hij razend, want hij wou ook een hoofdrol.

De dag van het schooltoneel was aangebroken. Xavor was nog steeds boos, hij zou wraak
nemen. Zijn plan was: de kleren van de broers verstoppen zodat ze niet op het podium
konden. De zaal liep vol; ook Wifi kwam kijken. De show begon, maar de broers kwamen niet
opdagen. Wifi besefte dat er iets gebeurd moest zijn. Hij rende weg zonder dat iemand het
doorhad. Toen hij buiten kwam, dacht hij; “Er is toch tijd genoeg eerst; ik zal eerst eens in die
vuilbak gaan kijken, misschien zit  daar iets lekkers in.” Maar hij zag geen bot, hij zag alleen
maar kleren. De kleren van zijn broers! Zo snel als hij kon, rende hij met de kleren naar de
kleedkamer.

Daar vond hij zijn broers. Ze deden de kleren aan en renden naar het podium, samen met
Wifi. Ze kwamen het podium op en Wifi zag dat Xavor weg liep. Hij blafte naar de broers,
zodat zij wisten wie het had gedaan. Ze vertelden het hele verhaal aan de jury en Wifi was de
grote held.    



3. Toen Wifi wou barbecueën:

Wifi zat binnen op zijn matje; hij verveelde zich. Hij wandelde hoopvol naar zijn kom met eten, maar
er zat niks in. Wifi had honger. Wat moest hij doen? niemand was thuis.
Wifi ging naar de koelkast en nam het trapje om aan de bovenste plank te kunnen komen. Dat was
niet zo slim… PLONS!!! De frisdrank viel op de grond.

“Oei, oei, oei, Brenda zal boos zijn als ze dat ziet”, dacht Wifi. Maar .. hij had nog steeds honger. 
Hij pakte de worst uit de frigo, ging van het trapje en…  SPLETS!!! De worst viel in de frisdrank!

“Oei, oei, oei, wat zal Brenda zeggen?”. Maar… hij had nog steeds honger.
Hij pakte de worst, ging naar het trapje en zette het bij de afwasbak en spoelde de worst af. Derde
keer, goeie keer! Het was gelukt! Wifi ging de worst opeten, maar plots had hij een beter idee.
Wifi ging de worst barbecueën.

Hij pakte de barbecue, maar hoe deed hij hem aan? Hij had kolen nodig, dus gi g hij die halen. Wifi
verschoof het trapje om er bij te kunnen… KLING!!! Alle kolen op de grond.
De deur ging open en hij hoorde een stem.
Het was Brenda “Dag Wifi”… 



4. Toen Wifi in mijn badkamer zat:

 Op een dag stond ik op, ik ging naar de badkamer en … “Wifi?! Wat doe jij hier?!”

Wifi had een grote microfoon in zijn poot en gooide de deur dicht.

Toen ik weer binnen kwam zat Wifi in … de douche?!

Hij trok het douchegordijn dicht en begon te zingen. “Woef woefff woef woefff.”

Wifi trok het gordijn weer open en sloeg de deur dicht. Dus je raadt het al, ik ging binnen. Maar toen
…

Nee! Te veel! Wifi zat op het toilet! En het ergste is … hij had geen poepzakjes!!!

Ik sloot de deur maar toen … riep Wifi mij !?!? “Woef woef! Geef mij poepzakjes!”

O-ow … ik ging met gesloten ogen binnen. “Hier, neem ze, Wifi.” Snel rende ik de badkamer uit. 

“Wifi, a.u.b. blijf uit mijn badkamer!”




