


Toen Wifi met zijn baasje een hondenbakker oprichtte…  

Wifi moest gaan wandelen met de oudste broer, want hij moest nodig een 

drolletje laten. Ze gingen naar het park toe en toen hij zijn boodschap had 

gedaan, kwamen er kleine kindjes naar hem toe en vroegen aan de broer: 

“Mogen wij jouw hond aaien, please?” Natuurlijk zij de broer ja, de kinderen 

stormde op Wifi af. Maar hij was bang en spurtte razendsnel de bosjes in. De 

broer ging hem zoeken en vond hem uiteindelijk terug na een kleine tien 

minuten. Hij zei:” Wifi, weet jij wat jij nodig hebt? Verse hondenkoekjes van 

mama”. Ze gingen naar huis, maar voordat hij de koekjes kreeg moest hij 

eerst in bad en hij had daar zin in omdat hij altijd een bruisbal mag uitkiezen. 

Deze keer koos hij voor de kleur baby blauw met gouden glitters in de vorm 

van een voetbal. Toen hij uit bad was, kreeg hij een paar hondenkoekjes en 

een drinkbak vol water. Wifi vond de koekjes zo lekker dus het baasje besloot 

om er nog meer te bakken en ze op de markt te gaan verkopen. Het was zo’n 

groot succes dat ze nieuwe recepten ging uitvinden. De honden cup cake, 

honden chocolade en natuurlijk hondenchips want dat vond hij het 

allerlekkerst. Die gingen ze natuurlijk ook verkopen op de markt. Maar er was 

een gangster oma langs het kraampje gekomen en stal wat honden cup cakes 

voor haar zwarte labrador Baddie. Wifi besloot om haar achterna te gaan en 

hij greep de honden cup cakes ut de handen van de gangster oma. De oma 

was bang en vluchtte zo snel als ze kon. Het baasje was natuurlijk heel trots 

op Wifi en hij kreeg wat hondenchipjes met de smaak framboos. Na minder 

dan een uur was alles uitverkocht. Zelfs de hond snuffel, van de chagrijnige 

buren, vond de hondenkoekjes heel lekker. Even later kwam de buurvrouw 

met een heel goed voorstel: “wat als je nu een winkeltje begint”. Dat vond 

het baasje van Wifi geen slecht idee. “Wat als we het winkeltje nou DOGGY 

EAT noemen” zei ze. Na een jaar, 5 maanden en 6 dagen was het winkeltje af 

en de klanten stroomden vanaf  de eerste seconde al binnen. 86 enthousiaste 

mensen stonden er binnen voor de speech, zelfs de chagrijnige buren waren 

er en ook de gangster oma met haar zwarte labrador Baddie. Het baasje van 

Wifi begon: “Welkom bij de opening…” Na de speech juichten en klapten 

iedereen. Een paar maanden later was de winkel nog steeds een groot succes. 

Na een dik jaar hadden ze genoeg geld om een nieuw huis te kopen. ”Dan 

kunnen we de bakkerij vergroten, hé Wifi”, zei het baasje trots. Toen de 

bakkerij klaar was, bedacht het baasje een nieuw recept:  hondenburgers met 

veel kaas! Het werd opnieuw een groot succes. 
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