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TOEN WIFI NAAR CANADA GING
Mama is zwanger en gaat bijna bevallen van haar vierde kindje. Mama heeft al drie
zonen. Wifi maakt het wel een beetje druk in huis. Dus besluit mama om Wifi met
zijn twee supertoffe vriendinnetjes Charlie en Charlotte naar Canada te sturen. Jip,
Lom en Zen blijven liever bij mama. Wifi denkt: ‘Joepie, naar een ander land met
mijn twee beste vriendinnen Charlie en Charlotte. Voor hoe lang dan?’ ‘Een weekje
maar, wanneer jullie terugkomen is er een extra kindje bij.’, zegt mama.
De volgende dag vertrekken ze naar het vliegveld. Wifi is super blij. Na eventjes
wachten, mogen ze instappen. Joepie, we stijgen op. Ze moeten 10 uur en 5
minuten vliegen.Tijdens het vliegen kijken ze filmpjes en foto’s. Al snel wordt
duidelijk dat Wifi misselijk wordt in een vliegtuig.Oh oh, denken de meisjes. ‘Wat
moeten we nu doen?’, vraagt Charlie. ‘Euh?’, zegt Charlotte. ‘Extra zakjes vragen?’
Op dat moment moet Wifi overgeven op de persoon voor hem. O, nee dat is Jeane
de boze buurvrouw van Jip, Lom en Zen. Pff de ellende is al begonnen en we zijn
nog maar net vertrokken. Als ze denken dat het niet meer erger kan, denkt Charlie
dat ze haar tandenborstel is vergeten. Zucht, het kan nu echt niet meer erger.Net op
dat moment komt de stewardess aangelopen en vraagt wat er aan de hand is.
Charlotte zegt dat Charlie, haar vriendin, haar tandenborstel is vergeten en dat onze
hond heeft overgegeven op de boze buurvrouw.De stewardess zegt dat ze in de
cockpit van voor in het vliegtuig bij de piloot gaan zitten en dat ze zorgt voor een
tandenborstel. Na nog 8 uren filmpjes en foto’s van Canada te kijken, zijn ze eindelijk
aangekomen. Ze kwamen aan in het hotel dat ze hadden gereserveerd.
Wow, een 5-sterren hotel. ‘Amai!’, zegt Charlotte.Gelukkig mogen er honden binnen.
‘Zouden ze een groot ontbijtbuffet hebben?’ vraagt Charlie. Ze hebben een super
toffe week gehad. Ze zagen wilde beren. Daarnaast hebben ze parken gezien met
veel dieren en ook bekende gebouwen uit Ottawa, de hoofdstad van Canada.
Gelukkig hebben ze echt veel gezwommen en in bootjes gezeten, want in Canada is
het erg warm. ‘Oké!’, zegt Charlie het is tijd om te gaan slapen. Opeens wordt
Charlie wakker. Ze hoort iets vallen en maakt Charlotte wakker.Charlotte vraagt wat
er aan de hand is en Charlie zegt wat ze heeft gehoord. Hierdoor is Charlotte plots
klaarwakker. Ze gaan naar de zetel en ze zien Wifi die iets van bot heeft gevonden.
Oef, het is Wifi maar die zijn bot liet vallen.Nu schoten ze allebei in de lach en Wifi
begon te blaffen. Na nog een leuke week gingen ze weer naar huis.De rit naar huis
verliep veel beter dan de heenrit. Ze mochten weer vooraan in het vliegtuig zitten en
werden heel hard verwend door de vriendelijke stewardess. Ze kregen veel lekkers
om te eten en te drinken. Als ze thuiskomen zien ze 2 kleine baby’s. ‘Ze noemen
Emmeline en Emma’, zegt mama. ‘Ze zijn mega cute!’, roept charlotte. ‘Rustig!’, zegt
mama lachend. Ze zijn gevoelig voor geluid. De baby’s wenen een beetje,maar dat
duurt niet lang.Nu moeten we gaan, zegt charlotte. Het was mega tof.Tot morgen
jongens!
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Toen Wifi hondenkoning werd
Mama leest in de krant dat er een hondenkoningwedstrijd is en ze denkt meteen aan Wifi.
De winnaar krijgt een mini-paleisje. Ze stelt het idee meteen voor aan ons.We vinden het
allemaal een fantastisch idee. We besluiten Wifi in te schrijven.

Een week voor de start krijgen we te horen dat Wifi mag meedoen met de wedstrijd.We
beginnen meteen met de voorbereidingen voor de wedstrijd.We leren Wifi trucjes en mooie
manieren. Na een weekje is Wifi klaar om te beginnen aan de wedstrijd.
Er zijn vijf onderdelen: trucjes,schoonheid,mooie manieren,luisteren en sport. Vandaag
moeten we vroeg gaan slapen, want morgenvroeg begint al het eerste onderdeel.Vandaag is
de grote dag. We beginnen aan het eerste onderdeel, trucjes. We zijn aangekomen op de
wedstrijd. Het eerste dat wifi moet doen is pootje geven. Daarna zijn er nog vele andere
trucjes. Wifi wordt uiteindelijk moeilijk eerste, want de andere waren ook heel goed. Nu
keren we terug naar huis en kruipen we weer vroeg in bed, want morgenvroeg moeten we
met Wifi naar de hondenkapper.Morgen start het tweede onderdeel al, namelijk
schoonheid.Nadat we met Wifi naar de hondenkapper zijn geweest vertrekken we met z'n
allen naar de wedstrijd. Bij het onderdeel schoonheid kijken ze naar vanalles. Wifi wordt
gemakkelijk eerste.We krijgen de tussenstand en natuurlijk staat Wifi eerste. Morgen is het
een dagje rust, dus slapen we vanavond goed uit.Morgen gaan we nog een beetje oefenen
voor de andere onderdelen. Vandaag is het weer zo ver het derde onderdeel mooie
manieren. Vandaag wordt het een moeilijke dag voor Wifi. Hij deed heel hard zijn best, maar
hij werd vierde. Hierdoor zakt hij naar de tweede plaat, maar we hebben nog veel
vertrouwen in Wifi. Morgen is het voor Wifi een makkelijk onderdeel, genaamd ‘luisteren’.
Desondanks werd hij toch weer eerste. Morgen is het sport.Daar denken we dat die het
goed zal doen.Vandaag is het zo ver het laatste onderdeel sport.Onverwacht doet de tweede
plaats het heel goed en wordt eerste en Wifi tweede, waardoor ze evenveel punten hebben.
Hierdoor komt er een extra grote finale met het onderdeel dans.
We krijgen een paar dagen de tijd voor vier dansjes te oefenen.Wifi kan ze nu al heel
goed.We hebben allemaal veel vertrouwen in Wifi. Morgen is het zo ver.We kruipen allemaal
vroeg in bed omdat we morgenvroeg moeten opstaan.Vandaag is het zo ver, de grote
finale.Er is heel veel volk voor te supporteren.Wij krijgen een speciale plaats.Wifi mag met
zijn eerste dansje beginnen.Na de dansjes die Wifi moest doen klapt het publiek vrolijk. Daar
is Wifi zijn tegenstander.Het is net zoals Wifi een mooie hond.Hij doet het ook heel goed.De
jury moet  nog overleggen.Dat zal een paar minuutjes duren. Eindelijk, de jury is klaar met
overleggen.Wifi en de tegenstander mogen naar het podium komen.De jury vindt dat ze
allebei heel goed hun best hebben gedaan. Uiteindelijk roepen ze Wifi uit tot winnaar van de
wedstrijd. Er is een groot applaus voor Wifi. Er is een groot feest aan de gang. Er zijn super
veel lekkere dingen om te eten en te drinken. Na een uurtje krijgt hij zijn beloning en wordt
hij gekroond tot hondenkoning.Na een paar uur is het feest gedaan.We nodigen nog een
paar tegenstanders van Wifi uit om nog een klein feestje te geven bij ons thuis. Nu gaat
iedereen weg en gaan we gaan slapen.Vandaag horen we te horen dat Wifi de volgende
wedstrijd mag organiseren en voor de rest geniet Wifi nog van zijn paleisje.
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Toen Wifi Kerstmis vierde

Ik ben Jip, het is vandaag Kerstmis.
Ik en papa zijn de kerstboom aan het versieren en mama is lekkere soep aan het maken.
Plots gaat de bel ‘ding dong’. Wifi rent snel naar de deur en begint enthousiast te blaffen.
Ik doe de deur open en daar staat tante Loes, natuurlijk weer met haar poes.
‘Dag Jip’, zegt tante Loes blij. We gaan terug naar de woonkamer.
Daar staat papa tevreden te kijken naar de kerstboom. Papa ziet tante Loes en zegt ‘Dag
tante Loes.’ ‘Gaan we de cadeautjes  nu al open doen?’, vraag ik. ‘Daar heb ik wel zin in’,
zegt papa. ‘Cadeautjes tijd!’, roepen we in koor.  Mama kijkt om het hoekje. ‘Zij daar iemand
cadeautjes?’  Iedereen gaat in de zetel zitten. Tante Loes pakt haar cadeautje en geeft het
aan mama, het is ingepakt in een fel geel inpakpapier. Mama doet het open en ziet een
paarse geurkaars. Ze ruikt eraan en het ruikt naar lavendel, haar lievelingsbloem. Wat later
heeft iedereen zijn cadeautjes gekregen. Ik heb een paar speelgoedautootjes gekregen,
papa heeft super dikke sokken gekregen die hij meteen aandoet. Wifi heeft misschien wel
nog het leukste cadeau gekregen, super veel hondenspeeltjes. Tante Loes zelf heeft een
boek van Shakespeare gekregen Romeo en Julia. De kat van tante loes keek naar de
speeltjes van Wifi en denkt: ‘Wat een leuk speeltje.’ Ze rent naar het speeltje pakt het in haar
mond en rent weg. Wifi rent achter de poes aan, daardoor botst hij tegen de kaars van
mama. Mama roept ‘Wifi pas op’. Het is al te laat. De kaars valt om en de kerstboom vliegt in
brand. Iedereen is in paniek. Net op dat moment komt papa uit de keuken gelopen met de
pot soep, door de dikke kousen struikelt hij over het tapijt en laat de pot vallen op de
kerstboom. Iedereen kijkt met veel spanning naar de kerstboom en ziet dat de kerstboom is
geblust. Mama slaat een diepe zucht en zegt, ‘Dat was op het nippertje!’ ‘Het vuur is nu wel
geblust, maar wat gaan we nu eten?’, vraagt tante Loes. Papa is nog steeds te geschrokken
om iets te zeggen. ‘Ik denk dat we wel nog iets in de diepvries hebben zitten’, zegt mama.
Even later komt ze terug met vier borden met lasagne op. ‘Diepvries lasagnes voor
iedereen’. We gaan allemaal zitten aan de tafel en beginnen te eten. Wat was deze Kerstmis
toch een avontuur’, zeg ik. ‘Ja’, zegt mama. ‘We hebben wel één ding geleerd, geen kaarsen
in de buurt van Wifi en de poes van tante Loes. We schieten allemaal in de lach, ik vind dat
dit de allerleukste Kerstmis is die we ooit al hebben gehad!



Toen Wifi aan sport deed
Wifi ligt in de zetel zich te vervelen. Hij denkt: Wat als ik nu aan sport zou doen? Hij gaat
naar de tuin pakt een bal en een frisbee. Hij kopt de bal in de goal en gooit de frisbee en
vangt hem met zijn muil op. De moeder is aan het kijken van het balkon, mama gaat naar
beneden en gaat naar Wifi: ‘Amai zeg, je doet dat goed!’ Kom, laten we je inschrijven in een
club voor frisbee en voetbal. Wifi begon heel hard te blaffen. Wifi gaat elke dag naar de
training en hij leert heel veel bij. Dan gaat hij naar zijn allereerste voetbalmatch, makkelijk
gewonnen! Hij gaat de volgende dag naar de frisbee match, die winnen ze ook zeer
gemakkelijk! Hij wordt gevraagd bij de grootste clubs, bijvoorbeeld Real Madrid of FC
Barcelona! Hij wordt ook gevraagd bij Gentle, de grootste frisbee groep van België! WIFI
kiest voor KAA Gent en Gentle! De eerste match bij KAA Gent moet Wifi op de bank, dit
vindt Wifi niet leuk. Hij gaat naar de baas en zegt: ‘Waf waf waf’. Dat betekent: ‘Ik wil mee
spelen!’  Het antwoord van de baas is: ‘Goed, volgende wedstrijd mag je meedoen!’ Bij de
frisbee mag hij ook direct meedoen met de wedstrijd, Wifi vindt frisbee heel leuk, hij is er ook
echt goed in! Op de oefeningen is hij heel erg oplettend. De baas was heel erg blij met Wifi.
De volgende wedstrijd is heel erg belangrijk, het is voor de beker, voor de winnaar! De hele
voetbalgroep moet met het vliegtuig naar Brugge! Over 1 week mogen ze de wedstrijd
spelen. Dat kwam omdat ze een vakantietje hadden in New York! Alleen dan, op de
luchthaven, was er Yakob! Yakob zou er alles alles aan doen om te zorgen dat Wifi niet naar
die wedstrijd kon, omdat hij zo goed is! Hij zegt: WIfi, kom hier, ik heb een lekker cupcakeje!’
Alleen net dan, roept de baas: Wifi, komen! Nu!’ Wifi blaft verdrietig: ‘Woewoe.’ Yakob denkt:
‘Neen, nee nee nee!’ Eenmaal op het vliegtuig is Yakob aan het denken over een plan. Zijn
plan is om straks, een drankje aan Wifi te geven en daarvan moet hij dan heel dringend naar
het toilet. Yakob geeft het drankje aan WIFI en WIFI moet heel erg dringend naar het toilet.
Yakob lacht in het vuistje: ‘Haha, het is gelukt!’ Alleen was Yakob vergeten dat je maar met 1
iemand naar het toilet mag, en dat je als je in de eerste klas zit dat je naar een ander toilet
gaat. Yakob zijn poging gaat opnieuw mis en hij moet bijna huilen! Ze zijn veilig aangekomen
op de luchthaven. Dan vertrekken ze naar het veld, alleen doet Yakob een zak over Wifi’s
hoofd en doet de zak dicht. Als ze zijn aangekomen merkt de baas dat WIfi er niet is. De
moeder van Wifi wordt gewaarschuwd en ze gaat direct op zoek naar hem! Ze vindt hem en
pakt het been van Yakob. Ze zegt: ‘Waarom heb je dat gedaan?’ Maar hij gaf geen
antwoordt. Wifi, kom, je moet nu naar de wedstrijd!’ WIfi is net op tijd voor de tweede helft.
De baas zegt: ‘Wifi, eindelijk, je bent er! We staan jammer genoeg 4-6 achter!’ De tweede
helft begint, WIFI wordt direct gewisseld. Hij maakt 4 doelpunten in 36 minuten. De stand is
nu 11-6, maar dan maakt Club Brugge 5 doelpunten! De stand is nu gelijk! Er staan nog 3
minuten op de klok, maar WIFI scoort op de allerlaatste seconde nog een doelpunt! KAA
Gent wint door WIFI! WIFI kan jammer genoeg niet mee de overwinning vieren, want hij
moet nog naar de frisbee wedstrijd. Eenmaal daar aangekomen hadden ze al een wedstrijd
gewonnen maar er moeten nog 3 wedstrijden gespeeld worden.De eerste 2 wedstrijden
winnen ze gemakkelijk, maar de laatste is iets moeilijker.Het staat intussen 9-6 voor de
anderen en er moeten nog maar 5 minuten gespeeld worden. Het team van WIFI heeft
ondertussen al 3 punten gemaakt dus het staat 9-9. Het team van Wifi wil net een punt
maken, maar iemand van het  andere team blokkeert de pas. Uiteindelijk maakt het team
van WIfi nog een punt en winnen ze de match, dit feest kan en moet hij wel meevieren!
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Toen Wifi voor het eerst verliefd werd.
Het begon allemaal op een doodnormale dag. Wifi is op wandeling. Tijdens zijn
wandeling ziet hij een pracht van een hond, het was een poedel. Hij kan zijn
ogen niet geloven. Hij denkt: ‘Ben ik voor nu voor het eerst verliefd?’
Hij rukt zich los en loopt haar achterna. Ze wandelen door het hoge gras, over
bergen en zwemmen door het water totdat de poedel stopt met lopen. De
poedel heeft door dat Wifi haar achtervolgt. De poedel draait haar om, en
vraagt: ’Ben ik dan zo aantrekkelijk?’ Wifi dacht bij zichzelf: ‘Hmm, eigenlijk wel!’
Oké, maar waarom wou je dat weten? ‘Gewoon, omdat ik dat wou weten. Gaan
we dan samen rusten op mijn plekje?’ Terwijl de poedel nog steeds aan het
wachten is op zijn antwoord, ziet Wifi iets liggen onder het puin .Hij weet niet
wat het is, maar het blinkt. Zijn ogen doen er bijna van pijn zo hard straalt het.
Hij wilt het gaan opduiken, maar dat is misschien wat onbeleefd. Hij wacht
totdat de poedel verdwijnt naar haar plekje. Ik draai mij weer om en opeens is
ze weg. Dit is het moment om te kijken wat er daar zo blinkt. Hij duikt onder het
puin en vist het op. ‘W-w-wat is dat?’, stamelt Wifi. ‘Het is een GOUDEN
HALSBAND!’, roept hij bij zichzelf. Hij raapt het op en rent terug richting huis.
Met de halsband in zijn bek loopt hij weer door het gras op de bergen en in
het water. De volgende dag was Wifi weer op wandeling, en zag de  mooie
poedel weer hij dacht: ’Nu is het mijn kans. Ik geef de halsband aan haar.’ Hij
raapt voor de tweede keer al zijn moed bij elkaar en loopt vol vertrouwen naar
de poedel. Hij vraagt als eerste: ‘Wat is jouw naam eigenlijk?’ Ze zucht diep en
zegt: ’Gewoon, niet lachen oké?’ ‘Beloofd’,zegt Wifi. ‘Mijn naam is Viergé. Wifi
springt van vreugde op en neer .’Waarom spring je zo?’, vraagt Viergé. Wifi
antwoordt, ‘Ik noem Wifi,we passen perfect bij elkaar!’ ‘Snap je zonder wifi heb
je geen 4g en zonder 4g heb je soms ook geen wifi. Ze knikt, ja dat is waar we
passen perfect bij elkaar. Ze kijken in elkaars ogen en blozen. Viergé verdrinkt
in de ogen van Wifi, maar Wifi ook in die van haar. Ze spreken af om morgen op
valentijnsdag af te spreken bij het containerpark samen met hun baasjes. Om
er dan op te hopen dat de baasjes ook in elkaars ogen verdrinken.
De volgende ochtend is Wifi zo blij om haar vandaag nog eens terug te zien.
Hij loopt vol vreugde naar het container park met zijn baasje. Daar staat
Viergé en haar baasje hun al op te wachten. En ja hun voorspelling was gelijk
de twee baasjes vinden elkaar leuk, dat zie je zo. Even later zijn ze aangekomen
bij het restaurant. De baasjes kunnen niet stoppen elkaar aan te staren. De
baasjes die zijn niet meer op aarde te krijgen. Dus Wifi en Viergé zijn wat
verveeld. Viergé denkt, ‘Wat nu als we een beetje plezier maken?’  ‘Goed plan’,
zegt Wifi. Ze lopen door het restaurant en botsen per ongeluk tegen een ober
met een enorme taart . De ober valt en de taart vliegt de lucht in en het lijkt wel
of het regent van stukjes taart. Wifi en de rest van de klanten lachen. Ze
smullen er nog lekker van, maar de baasjes die zijn nog steeds in de zevende
hemel. Later zijn de baasjes getrouwd en gaan ze elkaar nog veel meer zien. Ze
leven nog lang en gelukkig.



Toen Wifi mij redde door
een bot te vinden.

Voor het eerst in vele jaren gaan we weer kamperen met het hele gezin, normaal
doen we dat elke zomer, maar dat kon niet door corona.
Mama en papa zetten samen de tent op, maar Wifi loopt nogal in de weg.
Telkens als de tent rechtop staat, probeert hij erop te klimmen en stort de tent weer
in. ‘Wifi, ga af die tent!’, roept papa. ‘Het is nu al de vijfde keer dat de tent instort.’ Jip
trekt Wifi bij de tent vandaan en zegt: ‘Nog even wachten Wifi, hoe sneller de tent is
opgezet hoe sneller we kunnen gaan wandelen.’ Eindelijk luistert Wifi en gaat hij
naast mij in het gras liggen. Ik aai hem over zijn kop.
We zitten nu halverwege onze wandeling, Wifi is heel enthousiast hij crosst van
boom naar boom en volgt alle kleine insecten die hij ziet.
‘Het wordt snel donker, het is beter als we wat sneller doorlopen’, zegt mama terwijl
ze omkijkt naar mij en m’n broers.
Het begint nu echt wel donker te worden en mijn voet doet pijn. Ik geraak niet
makkelijk vooruit. Het heeft geen zin meer om te roepen, ze horen mij toch al niet
meer. Ik loop wat harder om ze bij te houden, maar door dat ik niet oplet struikel ik
over een uitstekende boomwortel. Ik kijk op om verder te lopen, maar ze zijn al weg.
Ik loop door, ook al heb ik pijn door te vallen, in de hoop ze nog in te halen.
Uiteindelijk kom ik bij een splitsing. Ik tuur door het donker om te kijken of ik ze
ergens zie, maar ze zijn weg. Er springen tranen in mijn ogen, wat moet ik nu doen?
Ik heb het zo koud en het is donker. Ik roep nog één keer heel luid: ‘Mama!’ Mijn
stem weergalmd door het bos, maar geen antwoord. Ik kijk nog eens in het rond en
zie een bot liggen. Ik schrik zo hard dat ik het bijna uitschreeuw, maar dan zie ik dat
het maar een klein botje is. Ik schrik plots weer. Ik weet niet waarom, maar ik heb het
gevoel dat iets of iemand naar mij aan het kijken is. Ik kijk om mij heen om te zien
wat er gebeurt, ook al heeft het niet veel zin omdat het helemaal donker is. Ik zie
twee nieuwsgierige ogen me aanstaren. ‘Oh nee, monster eet me alstublieft niet op!’,
ik bedek mijn hoofd met mijn armen, maar er gebeurd niks dus ik bekijk de ogen nog
een keer, ze blijven mij verbaasd aankijken. Die ogen, besef ik plots, ik ken ze van
ergens. ‘Wifi!’, roep ik blij. Als Wifi zijn naam hoort komt hij dichterbij. Hij pakt het bot
en komt rustig kauwend naast mij liggen. Nu Wifi bij mij is maak ik mij minder
zorgen. Nu weet ik dat mama en papa ook ergens in de buurt zijn. Na een tijdje staat
Wifi op en ik volg hem. Ik tuur door het donker om te zien waar Wifi me heen brengt.
In de verte hoor ik mama en papa roepen en niet alleen zij, maar ook Lom en Jip
hoor ik. Oh, wat ben ik opgelucht dat ik hun weer hoor. Ik loop samen met Wifi het
struikgewas door. Ja hoor, ik zie de camping. Ik loop op mama af en geef haar een
knuffel ik was zo blij.



Later die avond nadat ik mijn hele verhaal heb verteld liggen we naast elkaar in onze
slaapzak naar de sterren te kijken. Wat is dit toch een avontuur geweest en met
deze gedachte val ik in slaap.
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Wifi De Blooper Hond.
Toen Wifi in België aankwam, sprong hij uit het vliegtuig en begon meteen zijn weg terug te
vinden naar huis. Voor de duidelijkheid, hij was op vakantie. Wifi nam de taxi en ging naar
huis, dat was een uurtje rijden van Brussel naar Gent.

Het was nacht toen hij aankwam aan het huis en nu zit hij hier naast me. Ik ben Jip. Mijn
familie is nu gaan winkelen,dus ik besloot om met Wifi naar Professor Kale Kop te gaan. We
komen aan en Kale Kop verwelkomde ons binnen. Na een paar uur wetenschappelijk lessen
gevolgd te hebben, besloot ik om naar huis te gaan. Weet je wat wetenschappelijk betekent?
Het zijn gewoon dingen die professors doen, zoals rare drankjes maken. Wel nu ga ik naar
huis. Ohnee! Ik ben Wifi vergeten, maar ik ga best beter slapen.Toen ik ‘s ochtends opstond
was Wifi er niet.
‘Wifi had een drankje gedronken heeft.’, zei de professor tegen mij. Hij geeft Wifi aan ons
terug. Wel Wifi gaat slapen en ik ga gewoon met mijn familie naar bioscoop, winkelen, eten
en zwemmen! De reden dat Wifi niet komt is omdat hij keihard aan het snurken was. Ja,
geloof me dat is irritant maar laat maar. n de tussentijd zit ik te zwemmen, rustig op mijn
gemak. Wifi had natuurlijk een drankje gedronken en dat is niet goed, want hierdoor krijgt hij
een blooperbrein. Wifi heeft allemaal grapjes bedacht zoals knikkers op de grond, vallen die
bijna onzichtbaar zijn, emmers op de deuren, valse spinnen en eigenlijk.. bemoeide ik mij
ook met het plan, maar niet vertellen! Shht! Wel dit gaat zeer grappig zijn. Op dit moment zit
ik nog in de auto.Hopelijk gaat mama niet weer een winkel kiezen om te shoppen, dat is
irritant. Gelukkig doet ze dat niet en komen we aan bij ons huis. Ik zat al binnenmonds te
lachen van hoe ik ga genieten van de grapjes .Daar zijn we dan de deur gaat open en de
emmer valt op mama en papa. "Hahaha!”, lachen mijn broers en ik. Daarna glijdt papa door
de kamers heen .Natuurlijk dachten de anderen dat het gedaan was, maar dus niet. Mijn 3
neven gaan binnen en die vallen in de living door de knikkers. Amai, dat moet pijnlijk zijn. Ik
zie daar Wifi op de tafel zitten met popcorn ,best wel normaal voor hem. Precies een film
voor ons tweeën. Wifi krijgt een appel op zijn gezicht, omdat we hun aan het uitlachen
waren.Vervolgens gaat Wifi van de tafel en dan glijdt hij zelf naar de living en krijgt bllauwe
verf op zich. Oei..Ik denk dat Wifi nu de ‘Blauwe Blooper Hond’ noemt. Wel dat was een
grappige en avontuurlijke dag !

En nu zal ik Wifi naar Professor Kale kop brengen voor een tegenmedicijn. Na een uurtje
heeft Kale Kop het medicijn en is Wifi ondertussen genezen. Nu ga ik wel slapen met Wifi.
Oei…ik denk dat ik een verfpot in mijn kamer had gezet die nu boven mijn hoofd
hangt.”AAH!”, roept Jip daar valt de emmer met verf. Ik denk dat we nu De Blauwe Smurfen
noemen.
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Toen Wifi een kat wou zijn
Wifi was alleen thuis zonder zijn baasje, Brenda. De zon scheen en Wifi lag buiten in
de tuin. Hij verveelde zich rot.
Plots kwam van achter het muurtje de allermooiste witte kat die Wifi ooit had gezien.
Hij werd verliefd op het eerste gezicht. Hij keek betoverend naar de witte kat. Toen
kwam plots een  gemene zwarte kat tevoorschijn. De 2 katten begonnen met elkaar
te spelen en gingen er vandoor. Wifi bleef alleen achter. Hij begon te denken, en
denken, en denken… en plots had hij een idee.

Wifi ging naar de verkleeddoos van Jip, Zen en Lom en pakte het zwarte ninja pak
van Lom, deed het aan en ging naar de slaapkamer van mama en papa. Hij pakte
een zwarte onderbroek van papa en ging toen naar de keuken. In de keuken pakt
Wifi dan ook nog eens twee nacho’s en plakte ze op de zwarte onderbroek, en zette
hem op zijn hoofd, nu lijkt Wifi op een kat. De allervreemdste kat ooit!
Hij ging de 2 katten vlug achterna en vond ze uiteindelijk op het grasveld. Even later
kwam het baasje Brenda thuis en wou Wifi een dikke knuffel geven, maar ze vond
Wifi niet. ze ging naar boven en zag dat haar slaapkamer vol met de onderbroeken
van haar man lag. Ze ging even een glaasje water drinken in de keuken om tot rust
te komen. Toen zag ze plots dat de zak nacho’s helemaal open op de grond lag.
Nadat ze haar water had op gedronken ging ze direct naar Wifi op zoek.

Toen de katten aan het spelen waren op het grasveld moest de zwarte kat gaan
plassen dus hij ging achter een boompje gaan pipi doen. Nu dacht Wifi dat het zijn
kans was, dus kwam hij in actie, hij ging naar de witte kat en probeerde haar zo lief
mogelijk aan te kijken en zei: miauwaf. De witte kat lachte naar hem en Wifi begon
op slag te blozen. Opeens hoorde hij een zacht gegrom achter zich, toen hij omkeek
zag hij dat de zwarte kat boos naar hem keek. Hij begon steeds luider te grommen,
en luider, en luider, en luider, tot Wifi er genoeg van had en begon te blaffen…, en
voor hij het wist had de witte kat door dat Wifi geen kat was maar een hond. Ze ging
er vandoor. Wifi was zo verdrietig dat hij maar gewoon naar huis ging.
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Brenda vond Wifi maar niet dus ze wou de politie bellen om een zoektocht op te
starten, maar ze had haar gsm niet bij dus ze ging al lopend naar huis. Toen ze
thuiskwam pakte ze direct haar gsm. Ze was het nummer aan het intoetsen toen ze
plots Wifi in de tuin zag liggen. Ze was zo opgelucht dat ze Wifi een dikke knuffel gaf
vol met tranen in haar ogen, zei ze ‘ik zal je nooit meer kwijt raken, maar doe
alsjeblieft die gekke kleren uit. Nu weet ik ook wie die rotzooi heeft gemaakt.’ Hihi!
‘Wifi toch!’, zei ze wat blijer en Wifi begon van blijdschap te blaffen. ‘Waf waf!’
Ondertussen kwamen Lom, Jip en Zen ook thuis en vroegen aan mama: ‘Waarom
huil je?’ Mama vertelde het hele verhaal en zo is het toch nog goed gekomen.


	Charlottes
	Emiel & Nand
	Janne en Renee
	Jasper en Felix
	Julie ML en Ella
	Kaat en Eva
	Osman
	Toen Wifi een kat wou zijn

