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TZARA! U zegt?

Hoog tijd voor iets nieuws! TZARA dus. Een nieuw 
fonds met veel ambitie en zelfvertrouwen zal het worden, 
maar ook met weinig kapsones en veel gezond verstand. 
Een nieuw fonds dat opereert onder de vleugels van 
Standaard Uitgeverij. Een fonds dat zich nadrukkelijk tot 
échte lezers richt, tot iedereen die van boeken houdt. En 
dan vooral van boeken die ergens over mogen gaan, maar 
die ook goed en kraakhelder geschreven zijn. De ene keer 
ernstig als de filosofen, dan weer speels als de dadaïsten. 
Soms ernstig én speels.

Warm willen we zijn, open, degelijk, betrouwbaar, 
kwalitatief en dartel ook. Creativiteit staat steeds centraal, 
een beetje zoals in het adagium van Albert Einstein, toch 
ook geen onverstandig mens: ‘Creativiteit is intelligentie 
die zich amuseert.’

Elke maand presenteren we u één titel, niet meer, niet 
minder. Steeds een titel die een verhaal vertelt en ideeën 
aanreikt. Fictie en non-fictie naast elkaar, vertalingen 
naast oorspronkelijk Nederlandstalig werk. TZARA staat 
voor boeken die ons veranderen, ons verbinden en ons 
uitdagen. En aangezien de wereld rond is, en elk punt op 
die wereldbol zich dus met evenveel recht het middelpunt 
van de wereld mag noemen, doen we dat niet vanuit New 
York, Parijs, Beijing, Amsterdam, Kuala Lumpur of Rome, 
maar gewoon vanuit Antwerpen.

Oók een middelpunt van de wereld.

Toon Horsten (uitgever), Silke Currinckx (redacteur),  
Kris Hoflack (ceo Standaard Uitgeverij)
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‘Het is een roman over muziek, over 
verbondenheid, over oorlog, over afkomst, 
over vriendschap en over de stilte die klinkt 
na een sonate van Schubert.’
— Tahar Ben Jelloun, Le Point

Tokio, 1938. De wekelijkse repetitie van een strijkkwartet 
wordt bruut onderbroken door een inval van de militaire 
politie. Yu, de leider van het groepje, wordt meegenomen 
en zijn viool aan gruzelementen geslagen. Zijn zoon 
Rei, die getuige is van dit alles, slaagt erin het zwaar 
gehavende instrument te redden, en ontsnapt dankzij een 
mysterieuze militair. Zijn vader ziet hij echter nooit meer 
terug.

Parijs, 2003. Jacques, een instrumentenbouwer, worstelt 
met zijn verleden. Dat verandert wanneer een Japanse 
violist van wereldklasse zijn pad kruist.

Versplinterde ziel is een parabel van verlies en herstel, 
maar ook een universeel verhaal over de helende kracht 
van muziek. Het boek groeide uit tot een bestseller in 
Frankrijk dankzij lezers die hun enthousiasme erover 
deelden.

Akira Mizubayashi (1951) vatte een liefde op voor de 
Franse taal door naar de radio te luisteren en doceert nu 
al jaren Frans aan de universiteit van Tokio. Sinds 2011 
publiceert hij bij de Parijse uitgeverij Gallimard.

n	 240.000 exemplaren 
verkocht van de Franse 
editie

n	 Bekroond met de  
Prix des Libraires

n	 Wereldwijde vertaalrechten 
verkocht, onder andere  
aan Random House

14 x 21,5 cm • Hardcover • 184 pagina’s • € 24,99   
Verschijnt mei 2023 • NUR 302 • ISBN 978 90 223 3963 3

Uit het Frans vertaald door Hans E. van Riemsdijk

Akira Mizubayashi
Versplinterde ziel

‘Een roman van een delicate 
charme.’
— François Busnel,  
La Grande Librairie

‘In een stijl die zo eenvoudig 
is dat hij wel van kristal lijkt, 
combineert Akira Mizubayashi 
het naturalisme van de Franse 
roman met de betovering van 
Japanse sprookjes. Zijn boek  
is een geschenk.’
— Jérôme Garcin,  
L’Obs

Mei
2023



7

Jan Hertoghs’ liefdesverklaring aan de streek 
waar hij niet is opgegroeid, een literaire 
zoektocht naar de ziel van het platteland  
(en dus ook van de stad).

Dichtbij is soms ver weg. Een binnenland kan ook een 
buitenland zijn. Journalist Jan Hertoghs, een stadskind, 
gaat op zoek naar de streek die hij als kind leerde kennen. 
Daar waar het afgelegen dorp was, de thuis van zijn 
zwijgzame grootvader. 

Alles voor de Kempen is een poging om de Kempen en 
de Kempenaren te vatten. Schrijvers die in een dorp 
worden geboren, zijn vaak nieuwsgierig naar de stad. 
In dit gloedvolle boek bewandelt Jan Hertoghs de 
omgekeerde weg. Hij gaat na hoe dorp en platteland hem 
als journalist hebben bepaald; én hoeveel Kempen er in 
hemzelf schuilt. Het resultaat is een even bedachtzaam 
als liefdevol portret van een streek waar veel ongezegd 
blijft. 

Jan Hertoghs (1953) is journalist. Hij publiceerde in 
De Zwijger, De Morgen en jarenlang in Humo.

Jan Hertoghs
Alles voor de Kempen

14 x 21,5 cm • Hardcover • ca. 144 pagina’s • € 22,99   
Verschijnt juni 2023 • NUR 320 • ISBN 978 90 223 4007 3

‘Met een moeder van Tielen 
en een vader van Deurne-
Noord ben ik een halfbloed. 
Theoretisch dan. In de 
praktijk ben ik een volbloed 
pleitbezorger van de Kempen. 
Alles voor de Kempen!’

Juni
2023
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‘Een stuk Brits erfgoed.’
— Zadie Smith

Wat gebeurt er als artiesten ouder worden? Wordt hun 
werk rijper, of verschrompelt het? In deze betoverende 
meditatie zet Geoff Dyer zijn eigen kennismaking met 
de late middelbare leeftijd af tegen de laatste werken 
van schrijvers, schilders, voetballers, muzikanten 
en tennissterren die voor hem belangrijk zijn. Met 
speelse charme en indringende intelligentie vertelt 
hij over Friedrich Nietzsches inzinking in Turijn, 
J.M.W. Turners schilderijen van geabstraheerd licht, 
John Coltranes kosmische melodieën, Björn Borgs 
nederlagen en Beethovens laatste kwartetten. Dyer 
spreekt zijn bewondering uit voor onbehouwen genieën 
die de conventie trotseren, en daarmee doorgaan ook 
wanneer hun jeugd voorbij is.

De laatste dagen van Roger Federer springt van kunst
kritiek over autobiografie naar humoristisch geklets 
van de ernstigste soort. Een perfecte, caleidoscopische 
introductie tot het steeds sluwe en vrolijke werk van 
Geoff Dyer.

Geoff Dyer (1958) schreef een twintigtal romans en  
non-fictietitels, waaronder But Beautiful, Out of Sheer 
Rage en See/Saw: Looking at Photographs. Zijn werk werd 
veelvuldig bekroond, en hij geldt als een van de beste 
essayisten van het Engelse taalgebied.

Geoff Dyer
De laatste dagen van  
Roger Federer en andere eindes

Juli
2023

14 x 21,5 cm • Hardcover • ca. 300 pagina’s • € 24,99   
Verschijnt juli 2023 • NUR 320 • ISBN 978 90 223 3929 9

‘Wellicht de beste levende 
Britse schrijver.’
— The Daily Telegraph

‘Geniaal.’
— Simon Armitage

‘Dyer biedt geen grote 
conclusies of levenslessen, 
precies zoals het hoort voor 
een werk over onvolmaakte 
eindes. Hij scherpt wel je 
honger aan om even gulzig 
nog meer boeken, platen, 
expo’s en concerten te bingen, 
voor het te laat is.’
— Els Maes, De Tijd

Uit het Engels vertaald door Ivo Verheyen
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Een wervelende reis door het leven 
van een vergeten Belgische avonturier, 
revolutionair en cultschrijver.

Slagerszoon, missionaris, journalist, Vlaming, Waal, 
genaturaliseerde Fransman, revolutionair, diplomaat 
en schrijver: Conrad Detrez (1937-1985) leidde een 
leven om wel tien boeken mee te vullen. In 1962 trok 
hij de deur van het Leuvense priesterseminarie achter 
zich dicht en vertrok naar Brazilië. Daar ontdekte hij 
het hedonisme en gooide zich met vuur en overtuiging 
in de strijd tegen de dictatuur. In Parijs publiceerde hij 
een verboden handboek voor de stadsguerrilla. Later 
zou hij naar Algerije, Portugal en Nicaragua uitwijken. 
Zijn hoogtepunt beleefde hij in 1978 toen hij met de 
Prix Renaudot een van de grootste literaire p​rijzen van 
Frankrijk won. Niet slecht voor een Limburgse jongen 
uit Rukkelingen-aan-de-Jeker.

Revolutie in Rio is een wervelende ontdekkingsreis door 
een verdwenen wereld, die een spraakmakende, door 
zijn eigen land uitgespuwde schrijver en avonturier uit 
de vergetelheid rukt. Detrezs boeken, waaronder het 
bekroonde L’Herbe à brûler (Dor gras), genoten cultstatus 
en werden in het Engels vertaald door Lydia Davis.

Peter Daerden (1978) studeerde geschiedenis. 
Hij publiceerde onder meer in De Parelduiker en  
De Lage Landen.

Peter Daerden
Revolutie in Rio

Augustus
2023

14 x 21,5 cm • Hardcover • ca. 360 pagina’s • € 29,99   
Verschijnt augustus 2023 • NUR 321 • ISBN 978 90 223 4030 1

‘Goed gedocumenteerd, 
evenwichtig en doeltreffend. Ik 
heb deze mooie biografie met 
heel veel genoegen gelezen.’
— Mark Schaevers,  
auteur van Orgelman

‘Met zijn trieste cynisme 
past romanschrijver Conrad 
Detrez in het rijtje van Boris 
Pasternak en Carlos Fuentes.’
— The New York Times

Conrad Detrez tussen God en guerrilla, 
samba en saudade
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Met overgave, wanhoop en humor gaat 
An Olaerts in 70 korte verhalen de kleine 
mislukkingen van het leven te lijf.

Groots en meeslepend willen we leven, jaja, maar 
wie sorteert de sokken? Met An Olaerts is het altijd 
al wat geweest. Meer dan 20 jaar schrijfwerken en 
krantenstukjes hebben ervoor gezorgd dat ze niet meer 
welkom is in de centrale gevangenis van Leuven. Dirk 
Draulans hoeft ze allicht niet meer te bellen. En met 
Club Med mag ze ook niet meer op vakantie.

Soms lacht An Olaerts simpelweg te hard met 
het menselijk bedrijf. Het is tragisch en hilarisch 
tegelijkertijd, zeker als je lak hebt aan de hoempapa.

In 70 korte verhalen dendert ze over de hoogtes en 
laagtes, voorbij de hindernissen van een middelbaar 
mens. Onderweg trapt ze in twijfel, gedoe en praktische 
beslommeringen. Ze gaat de kleine mislukkingen te lijf 
met wanhoop, overgave en humor. Ter lering en vermaak 
van iedereen die naakt in dit tranendal is komen vast 
te zitten. Compost zijn wij. En tot compost zullen wij 
wederkeren.

An Olaerts (1975) is al lang getrouwd met de 
Spondeligger. Samen zorgen ze voor Punkie, 
een mensenkind van 9 jaar.

An Olaerts
Altijd wat. Kleine mislukkingen 
van een middelbaar mens

September
2023

14 x 21,5 cm • Hardcover • ca. 128 pagina’s • € 22,99   
Verschijnt september 2023 • NUR 320 • ISBN 978 90 223 4026 4

‘An Olaerts schrijft zo geestig 
over onze dagelijkse miserie, 
dat ze die smurrie in goud 
verandert.’
— Leen Huet
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Een meesterlijke debuutroman over  
opgroeien tussen twee culturen en tussen 
twee werelden.

Het dorp ligt in het noorden van Syrië, dicht bij de 
Turkse grens. Leyla brengt er elke zomer door. Ze kan 
het dorp ruiken, ze proeft het. Ze kent alle verhalen 
die er de ronde doen. Ze weet waar de koffers verstopt 
zitten, voor wanneer de bewoners nog maar eens moeten 
vluchten. Leyla is de dochter van een Duitser en een 
jezidische Koerdische. Ze loopt school in München, maar 
reist elke zomer naar het dorp van haar grootouders. 
Wanneer ze op sociale media ziet hoe Aleppo verwoest 
wordt door de troepen van Assad en hoe jezidi’s vermoord 
worden door de soldaten van is, beseft ze dat ze een 
beslissing moet nemen.

Ronya Othmann (1993) publiceert proza en gedichten. 
Haar werk werd onder meer bekroond met de  
Ingeborg Bachmann-publieksprijs. Ze is ook 
columniste voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ronya Othmann
De zomers

Oktober
2023

Uit het Duits vertaald door Joëlle Feijen

14 x 21,5 cm • Hardcover • ca. 286 pagina’s • € 24,99   
Verschijnt oktober 2023 • NUR 302• ISBN 978 90 223 3983 1

‘Othmann heeft voor haar 
roman een heel overtuigende 
en slimme manier van 
vertellen gevonden. Door de 
altijd aanwezige afstand wint 
de roman ook aan politieke 
kracht. Emotionele overdrive 
of literaire re-enactment heeft 
dit boek niet nodig.’
— Wiebke Porombka, Die Zeit

‘Een roman die met zoveel 
soevereiniteit wordt verteld 
dat het helemaal geen debuut 
lijkt.’
— Julia Encke, Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung
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Een openhartig gesprek tussen  
de belangrijkste stemmen van twee  
generaties feministes.

De gesprekken die Alice Schwarzer tussen 1972 en 
1982 voerde met de belangrijke schrijfster van de 
feministische beweging getuigen van een grote openheid 
en intimiteit. Simone de Beauvoir brengt niet alleen, met 
de haar kenmerkende helderheid en radicaliteit, haar 
opvattingen over politiek, macht, seksualiteit en de rol 
van de vrouw onder woorden. Ze gaat ook diep in op 
persoonlijke zaken. Wat betekent het om oud te worden? 
Hoe open was haar relatie met Sartre? Haar stellingen 
over het moederschap, die ze hier op heel bedachtzame 
wijze formuleert, veroorzaakten toen ze voor het eerst 
werden gepubliceerd een ware storm van protest. Tot op 
vandaag hebben haar standpunten over de betekenis van 
het biologische geslacht en de politieke positionering van 
het feminisme hun explosieve kracht niet verloren.

Alice Schwarzer (1942) is feministe, uitgeefster en 
journaliste. Ze lag zowel in Frankrijk als in Duitsland 
mee aan de basis van de feministische beweging.

Simone de Beauvoir
De legendarische gesprekken  
met Alice Schwarzer

November
2023

14 x 21,5 cm • Hardcover • ca. 128 pagina’s • € 22,99   
Verschijnt november 2023 • NUR 731 • ISBN 978 90 2234 036 3

‘Ik ben blij dat dit boek er 
is, want het draagt ertoe bij 
dat mensen me beter leren 
kennen – en hopelijk zorgt 
het ook voor een beter begrip 
van de strijd waar ik me met 
overgave aan heb verbonden.’
— Simone de Beauvoir

‘Tijdens het lezen van dit boek 
zit je plots in dezelfde kamer 
als Simone de Beauvoir – en 
nergens ter wereld is het 
interessanter. Dankzij Alice 
Schwarzer ontmoeten we 
eindelijk een verre vriendin 
in levenden lijve.’
— Gloria Steinem

Uit het Duits vertaald door Josephine Rijnaarts
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Een nieuwe editie voor de definitieve 
biografie van de schilder  
bij het begin van het Ensorjaar 2024.

Een rebelse belhamel? Een geniale kankeraar?  
Een mens met een handleiding?

James Ensor (1860-1949) was alles tegelijk: baron en 
bohemien, middenstander en misverstand, een peintre 
maudit die de wereld bespiedde vanuit zijn ivoren toren 
in Oostende en asiel zocht in de Brusselse salons. De storm 
in zijn hoofd leverde een claustrofobisch maar veeltalig 
oeuvre op, een geverfde wereld van maskers en schedels. 
Als kritische getuige en medeplichtige stond Ensor 
midden in de woelige kunstscène van het laatste kwart 
van de negentiende eeuw. Al wie een naam had, kruiste 
zijn pad: de nieuwlichters van Les Vingt, Rik Wouters, 
Nolde en Kandinsky, Léon Spilliaert en Neel Doff, 
vrijdenkers en dichters.

Biograaf Eric Min toont dat er meer is tussen stilleven 
en zelfportret dan het felle appelblauwzeegroen of een 
meanderende potloodlijn laat vermoeden. Op de planken 
van Ensors atelier speelde zich een tragikomedie af die 
de kunstenaar met verve had geregisseerd: het verhaal 
van een ongeduldige, ontevreden mens. Ensor was van 
niemand. Niet eens van zichzelf.

Eric Min (1959) publiceerde biografieën van de schilders 
Henri Evenepoel, Rik Wouters en James Ensor. Daarnaast 
publiceerde hij recent Gare du Nord (2021) en Zwart licht 
(2023).

Eric Min
James Ensor. Een biografie

December
2023

14 x 21,5 cm • Hardcover • ca. 344 pagina’s • € 29,99   
Verschijnt december 2023 • NUR 641 • ISBN 978 90 223 4027 1

‘Een trefzeker portret van een 
complex kunstenaar en zijn 
milieu. Een levensverhaal dat 
Ensor recht doet in al zijn 
facetten.’
— De Standaard

‘Min schrijft zoals Ensor 
schildert: vitaal, hier en daar 
pasteus en met brede 
borsteltrekken, maar altijd 
weer laat hij het licht schijnen, 
genadeloos, op zijn 
onderwerp.’
— De Morgen
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