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‘Ik hou van verstrooide lieden; 
het is een teken dat ze ideeën 
en goede bedoelingen hebben; 
want de goddelozen en 
de dwazen beschikken altijd over 
een grote tegenwoordigheid van geest.’ 

Charles-Joseph de Ligne
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Al zijn hele leven lacht Lectrr met de wereld en 
de mensen. Al meer dan tien jaar lang doet hij 
dat elke dag op de pagina’s van De Standaard. 
En elk jaar opnieuw blikt hij voor Davidsfonds 
Uitgeverij terug op de afgelopen twaalf maanden. 
Hij houdt zijn medemensen daarbij een spiegel 

voor, plaatst vraagtekens bij de waan van de dag, en vooral: hij 
maakt geweldig goede grappen. Zich onthouden indien ernstig. 

  
LECTRR (1979), pseudoniem van Steven Degryse, werkt als 
huiscartoonist voor De Standaard. Daarnaast was hij scenarist 
van de stripreeks Red Rider, tekende hij de gagreeks Lars
en schreef hij de roman Ondanks de ondergang. 
Bij Davidsfonds publiceerde hij in 2021 het essay We mogen 
niks meer zeggen. Humor, vrije meningsuiting en censuur. 
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Leo is een jonge beeldhouwer met veel 

talent, maar weinig kapitaal. De jongen 

wordt opgevoed door de gegoede familie 

Pavelyn en bouwt een diepe band op met 

Rosa, de dochter des huizes. Naarmate 

Leo ouder wordt groeit de band uit 

tot een smachtende verliefdheid, maar 

het klassenverschil belet hem aan zijn 

gevoelens toe te geven. Voordat Het 

ijzeren graf verscheen werden liefde en 

wanhoop nog nooit zo treffend beschreven 

in de jonge Vlaamse literatuur. Het boek 

geldt als een hoogtepunt in het oeuvre van 

Conscience.

Behalve historische romans als De leeuw 

van Vlaanderen en dorpsnovellen 

als De loteling beproefde Hendrik 

Conscience in zijn 67 boeken diverse 

andere genres, van misdaadroman over 

fantastische literatuur en avonturenroman 

tot autobiografie, en vooral zedenroman. 

Daarin behandelde hij sociale thema’s uit 

de negentiende eeuw zoals onderwijs, de 

standenmaatschappij, toerisme… 

Het ijzeren graf (1860) is zijn vierde 

roman uit de Kortrijkse periode (1857-1869) 

en zijn manier om de heimwee naar zijn 

vaderstad Antwerpen te verwerken. 

HENDRIK CONSCIENCE (1812-1883) 

geldt als de grondlegger van de Vlaamse 

literatuur en was een van de productiefste 

Nederlandstalige schrijvers van de 

negentiende eeuw. Hij heeft verschillende 

klassiekers op zijn naam staan, waaronder 

De leeuw van Vlaanderen, De loteling 

en Baas Gansendonck.

JOHAN VANHECKE (1957) is de auteur 

van Voor moedertaal en vaderland. 

Het leven van Hendrik Conscience, een 

alomvattende biografie van de schrijver. 

Daarnaast publiceerde hij onder meer 

In de ban van hobbits & elfen en 

Johan Daisne. Een biografie. 

HET IJZEREN GRAF
HENDRIK CONSCIENCE 

Geëditeerd door Johan Vanhecke 

Een vergeten meesterwerk van de man 
die zijn volk leerde lezen
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Met Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft 

en Ray Bradbury geldt de Belg 

Jean Ray wereldwijd als een van de 

toonaangevende auteurs van fantastische 

verhalen en horror. Hij schreef 

honderden korte verhalen, die het 

midden houden tussen gothic en magisch 

realistisch. Zijn roman Malpertuis werd 

in 1972 verfilmd door Harry Kümel, met 

Orson Welles in de hoofdrol.

Een leven lang vertelde Jean Ray 

bloedstollende verhalen over de vele 

reizen die hij zou hebben gemaakt; in 

werkelijkheid bracht hij het grootste 

deel van zijn leven in zijn thuisstad Gent 

door. Meestal aan zijn schrijfmachine. 

Schrijver, chansonnier en Gentenaar 

Lieven Tavernier heeft een levenslange 

passie voor het werk van Jean Ray, en 

ging voor dit boek op zoek naar de band 

van de schrijver met zijn stad. Daarnaast 

dook hij in het oeuvre van de productieve 

schrijver en selecteerde en vertaalde tien 

verhalen waarin Gent een rol speelt.

JEAN RAY (Raymond de Kremer, 

1887-1964) schreef onder verschillende 

pseudoniemen korte verhalen en romans. 

Zijn roman Malpertuis geldt als een 

klassieker van de fantastische literatuur. 

Hij schreef in het Frans en (meestal 

onder het pseudoniem John Flanders) in 

het Nederlands.

LIEVEN TAVERNIER (1947) schreef 

klassiek geworden chansons als ‘De 

eerste sneeuw’ en ‘De fanfare van honger 

en dorst’. Hij bracht een tiental cd’s uit. 

Daarnaast publiceerde hij onder meer 

de verhalenbundel Tlieverdje (2020) en 

de novelle Over water (1986), die bij 

verschijnen vergelijkingen opriep met het 

werk van Jean Ray.

HET HUWELIJK VAN 
JUFFROUW BONVOISIN EN ANDERE GENTSE VERHALEN

JEAN RAY

Gekozen, vertaald en ingeleid door Lieven Tavernier 

De beroemdste Belgische fantasyschrijver 
over zijn geboortestad, geselecteerd door 

Lieven Tavernier

voorlopige cover
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Geschiedenis wordt meestal geschreven. 

Maar niet altijd. Soms wordt geschiedenis 

ook geschilderd. Dan brengen kunstenaars 

een belangrijke gebeurtenis in beeld, 

proberen ze de tijdsgeest te vatten of 

richten ze de aandacht op de man en de 

vrouw in de straat en laten zien hoe de 

grote geschiedenis hun dagelijks leven 

bepaalt. 

In De mooiste geschiedenis van België 

vertelt Jos Vandervelden het verhaal 

van onze gewesten, vertrekkend vanuit 

de manier waarop ze in beeld werden 

gebracht door kunstenaars. Er is aandacht 

voor de grote staatsgeschiedenis, maar 

vaker gaat het over kind en gezin, stad en 

platteland, industrie en natuur, werk en 

armoede, religie en vrijdenken, traditie 

en vernieuwing… Daarmee biedt dit boek 

een even onverwachte als inspirerende 

schaduwgeschiedenis van een land 

dat binnenkort zijn tweehonderdste 

verjaardag viert.

JOS VANDERVELDEN is 

programmamaker en eindredacteur 

bij VRT NWS. Hij publiceerde eerder 

samen met fotograaf Alexander 

Dumarey de bestsellers De verborgen 

geschiedenis van Vlaanderen en 

De verloren geschiedenis van 

Vlaanderen.

BOEKVOORSTELLING 
BIJ HET KUNSTUUR MECHELEN

DE MOOISTE GESCHIEDENIS VAN BELGIË
JOS VANDERVELDEN 

Met een voorwoord van Hans Bourlon 

Het verleden van een land 
door de ogen van zijn grootste schilders  
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Grote historische gebeurtenissen 

gebeuren niet alleen, ze gebeuren altijd 

op een bepaalde locatie. De verborgen 

geschiedenis van Vlaanderen neemt 

je mee naar enkele van die plaatsen. 

Plaatsen waar revoluties ontketend zijn, 

waar bloed is gevloeid, heldendaden 

zijn verricht, massa’s samenstroomden, 

uitvindingen verbluften of sociale 

omwentelingen gebeurden. Steeds gaat het 

om plekken waarvan mensen vandaag niet 

meer beseffen wat er zich ooit allemaal 

heeft afgespeeld en waar het verleden niet 

meer aanwezig lijkt te zijn.

Jos Vandervelden legt die verborgen 

geschiedenis van Vlaanderen op de 

dissectietafel in vijftig fascinerende 

verhalen. Hij loodst je mee naar 

plaatsen waar je anders achteloos aan de 

geschiedenis voorbij zou lopen. 

Het boek is geïllustreerd met historisch 

archiefmateriaal én exclusieve foto’s van 

Alexander Dumarey. De fotograaf laat 

zien hoe het verleden doorwerkt in het 

heden – of net niet.

Auteur Jos Vandervelden koos opnieuw 

vijftig plekken waar het anekdotische 

verhaal een flard uit de grote geschiedenis 

blijkt te zijn. De verloren geschiedenis 

van Vlaanderen is een fris en uitstekend 

gedocumenteerd geschiedenisboek 

dat kriskras door de geschiedenis van 

Vlaanderen slingert. Van de zuiveringen

door de hertog van Alva en de voedselrellen 

in de negentiende eeuw tot de veroor-

deling van collaborateurs na de Tweede 

Wereldoorlog. En over hoe lang geleden 

al dodelijke overstromingsrampen door 

de mens werden veroorzaakt, hoe ook in 

dit land het parlement bestormd werd en 

koning Boudewijn de (regen)-mantel werd 

uitgeveegd in Ruisbroek. En wat had 

Pink Floyd met Leuven Vlaams vandoen, 

of Dr Jekyll and Mr Hyde met de 

steenbakkerijen van Boom? 

DE VERLOREN GESCHIEDENIS 
VAN VLAANDEREN
JOS VANDERVELDEN & ALEXANDER DUMAREY

Nieuwe edities van de bestsellers 
van Jos Vandervelden 

en Alexander Dumarey, 
met nieuwe covers

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS 
VAN VLAANDEREN
JOS VANDERVELDEN & ALEXANDER DUMAREY

17 x 22 cm 

Softcover

224 pagina’s

€ 29,99

Verschijnt november 2023

NUR 680

ISBN 978 90 223 4063 9
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De graven van Loon is het 

standaardwerk over het Limburgse 

verleden tot 1795. Een verleden dat zich 

niet in de Nederlanden afspeelde, maar 

binnen de grenzen van het Duitse Rijk. 

Anders, verrassend en intrigerend. De 

politieke, sociaaleconomische, religieuze 

en culturele ontwikkelingen komen 

systematisch en op toegankelijke wijze 

aan bod. Ook het prinsbisdom Luik krijgt 

ruime aandacht. In zijn meeslepende 

vertelstijl, met ook aandacht voor 

vermakelijke anekdotes, weet Jan Vaes 

elke lezer te boeien. 

De graven van Loon is een 

wetenschappelijk gefundeerd én 

didactisch epos dat grotendeels buiten 

het traditionele verhaal van Vlaanderen 

valt omdat de feiten zich niet in de 

Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse 

Nederlanden afspeelden. Maar tot 

vandaag bepalen ze wel mee hoe onze 

gewesten vorm kregen. 

JAN VAES (1953) is doctor in de 

oudheidkunde en kunstgeschiedenis, en 

lector aan UC Leuven-Limburg.

DE GRAVEN VAN LOON
JAN VAES

Het standaardwerk over de Limburgse geschiedenis 
eindelijk beschikbaar als softcover
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Een op de zeven kinderen in Vlaanderen 

wordt geboren in een kansarm gezin. En 

hun aantal neemt nog elk jaar toe. Dat 

is niet alleen een persoonlijk drama voor 

de kinderen en hun ouders, opgroeien 

in schaarste in de eerste levensjaren 

beïnvloedt het hele verdere leven van 

een kind. Het risico dat het kind later 

zelf een arme ouder wordt, is groot. Ook 

de samenleving betaalt dus de prijs voor 

kinderarmoede.

In Het DNA van kinderarmoede gaan 

Peter Adriaenssens en Noël Slangen, de 

vorige en de huidige voorzitter van het 

Kinderarmoedefonds, beheerd door de 

Koning Boudewijnstichting, dieper in op 

het fenomeen. Ze brengen oorzaken in 

kaart, weerleggen hardnekkige mythes 

en contraproductieve stereotypen over 

kinderarmoede en formuleren concrete 

voorstellen.

 

PETER ADRIAENSSENS (1954) 

was diensthoofd kinderpsychiatrie en 

docent kinder- en jeugdpsychiatrie 

aan de Universitaire Ziekenhuizen van 

KU Leuven. Hij was ook directeur 

van het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling Vlaams-Brabant, 

waar hij zich specialiseerde in trauma 

en herstel. Hij heeft een beperkte 

privépraktijk. 

NOËL SLANGEN (1965) stapte tien 

jaar geleden uit het communicatievak, 

dat van hem de bekendste 

communicatieadviseur van het land 

maakte. Als opiniemaker schrijft hij 

columns voor Het Laatste Nieuws 

en Het Belang van Limburg. Hij is 

tevens directeur van POM Limburg, 

de economische regisseur van het 

Limburgse provinciebestuur. Hij groeide 

zelf op in een vierdewereldmilieu.

HET DNA VAN KINDERARMOEDE
WAT IS HET EN WAT DOE JE ERAAN?

PETER ADRIAENSSENS & NOËL SLANGEN

Wat Vlamingen moeten weten over kinderarmoede
-

In samenwerking met het Kinderarmoedefonds 
van de Koning Boudewijnstichting



18

19 x 19 cm

Softcover 

Ca. 224 pagina’s

€ 22,50 

Verschijnt november 2023

NUR 371

ISBN 978 90 223 4069 1

De zenuwen gieren door de wereld en de 

Wetstraat. Politici gaan al een jaar op 

voorhand in verkiezingsmodus en zijn 

bang voor elkaar, hun eigen en andere 

partijen en het oordeel van de kiezer. 

Ondertussen is er oorlog, verandert het 

klimaat en blijft de inflatie hoog.

Naar goede jaarlijkse gewoonte blikt 

Lectrr voor Davidsfonds Uitgeverij terug 

op de afgelopen twaalf maanden. Hij 

volgt het reilen en zeilen van de wereld, 

de maatschappij en de politiek, plaatst 

vraagtekens bij de waan van de dag en 

vooral: hij maakt geweldig goede grappen. 

Zich onthouden indien ernstig.

LECTRR (Steven Degryse, 1979) 

werkt als huiscartoonist voor 

De Standaard en publiceert ook 

in Le Monde. Daarnaast was hij 

scenarist van de stripreeks Red Rider, 

schreef hij de roman Ondanks de 

ondergang en bedacht hij de VTM-

reeks Trizombie21. Bij Davidsfonds 

publiceerde hij ook het essay We mogen 

niks meer zeggen. Humor, vrije 

meningsuiting en censuur.

Al zijn hele leven lacht Lectrr met de wereld en 
de mensen. Al meer dan tien jaar lang doet hij 
dat elke dag op de pagina’s van De Standaard. 
En elk jaar opnieuw blikt hij voor Davidsfonds 
Uitgeverij terug op de afgelopen twaalf maanden. 
Hij houdt zijn medemensen daarbij een spiegel 

voor, plaatst vraagtekens bij de waan van de dag, en vooral: hij 
maakt geweldig goede grappen. Zich onthouden indien ernstig. 

  
LECTRR (1979), pseudoniem van Steven Degryse, werkt als 
huiscartoonist voor De Standaard. Daarnaast was hij scenarist 
van de stripreeks Red Rider, tekende hij de gagreeks Lars
en schreef hij de roman Ondanks de ondergang. 
Bij Davidsfonds publiceerde hij in 2021 het essay We mogen 
niks meer zeggen. Humor, vrije meningsuiting en censuur. 
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LECTRR

Het jaar vóór de verkiezingen door de bril van Lectrr

Het traditionele jaaroverzicht van een van Vlaanderens 
beste cartoonisten
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Al bijna vijftien jaar lang staat Lectrr elke 

dag in de krant. De cartoonist ontving 

stapels fanbrieven maar ook dreigbrieven, 

genoot de twijfelachtige eer een tijdlang 

politiebescherming te krijgen en riep de 

toorn van de Volksrepubliek China over 

zich af. Lectrr zag in al die jaren zowel 

zijn krant als de wereld om zich heen 

veranderen. Eerst mocht je met alles 

lachen, daarna mocht er niks meer. Of 

was het andersom? In We mogen niks 

meer zeggen brengt hij verslag uit vanuit 

de loopgraven. 

Waar kun je nog mee lachen in een 

wereld waarin feiten er vaak niet meer 

toe doen en waarin steeds meer mensen 

zich lijken terug te trekken in hun 

eigen gelijk, om uiteindelijk alleen nog 

zichzelf of gelijkgestemden te tolereren? 

Kreeg hij zelf met censuur te maken? 

Mag hij met alles lachen? Of doet hij 

aan zelfcensuur? Te vuur en te zwaard 

verdedigt hij de vrije meningsuiting, 

maar hij stelt zich ook de vraag: is die 

absoluut? Mogen we inderdaad niks 

meer zeggen? Of juist wel?

LEZINGENREEKS VANAF HET NAJAAR

WE MOGEN NIKS MEER ZEGGEN
HUMOR, VRIJE MENINGSUITING EN CENSUUR

LECTRR

Nieuwe, met cartoons uitgebreide editie 
van een spraakmakend essay
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Als wetenschappers over een paar 

eeuwen willen weten wat de Vlaming 

zoal bezighield aan het begin van 

de eenentwintigste eeuw kunnen ze 

opgravingen doen, parlementsverslagen 

lezen of het videoarchief van de 

Vlaamse televisiezenders doorploegen. 

Maar wellicht volstaat het de integrale 

stripreeks De Kiekeboes te lezen. De 

grote maatschappelijke veranderingen 

krijgen steeds hun weerslag in de 

populairste stripreeks van Vlaanderen. 

Daarmee is De Kiekeboes veel meer dan 

een veelgelezen en geestige stripreeks met 

alom bekende personages, ze geldt ook als 

een geestig en onderhoudend panorama 

van de Vlaamse samenleving van de 

afgelopen halve eeuw. 

Merho. Of moet ik er een tekeningetje 

bij maken? verschijnt naar aanleiding 

van de 75ste verjaardag van de strip-

auteur en bevat een schat aan 

beeldmateriaal. In korte columns 

haalt Merho daarnaast herinneringen 

op aan belangrijke personen uit zijn 

persoonlijke en artistieke leven. Verder 

bevat het boek een uitgebreide, up-to-

date versie van het bekende Zwart 

op wit-interview uit 2013, waarin hij 

openhartig terugblikt op zijn loopbaan 

als stripmaker. Afgesloten wordt het 

boek met een essay van logicus-filosoof 

Jean Paul Van Bendegem, die op geheel 

eigen wijze zijn fascinatie voor 

De Kiekeboes fileert.

 

MERHO (Rob Merhottein, 1948) 

werkte als stripmaker in de tekenstudio 

van Willy Vandersteen, alvorens met 

De Kiekeboes een eigen reeks op te 

starten. Die geldt al decennialang als de 

bestverkochte en populairste strip van 

Vlaanderen.

MERHO
OF MOET IK ER EEN TEKENINGETJE BIJ MAKEN?

Met bijdragen van Merho, Jean Paul Van Bendegem en Toon Horsten

Een wervelend carrièreoverzicht 
én fascinerende autobiografie 

door de bedenker van De Kiekeboes

17 x 24 cm

Softcover

Ca. 304 pagina’s

€ 27,99

Verschijnt september 2023

NUR 674

ISBN 978 90 223 4067 7
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UIT DE PERS

‘Karl Marx zocht zijn heil in Brussel, 

de toen nog jonge hoofdstad van 

België waar er meer vrijheid heerste. 

In de korte periode 1845-1848 dat 

hij in Brussel vertoefde, ontwikkelde 

Marx een gedachtegoed dat tot op 

vandaag doorwerkt. De veelzijdige 

publicist Edward de Maesschalck 

vertelt er ons alles over en dat op 

een onderhoudende manier.’

Pieter Jan Verstraete, 
Kunsttijdschrift Vlaanderen

‘Een zalig boek. (…) De onvolprezen 

Leen Huet werd als kind ook 

betoverd door geschiedenisprenten 

in de klas. Dat waren allemaal 

werelden die ze wou leren kennen. 

Dat die beelden van haar een 

kunsthistorica maakten, bekent ze 

in de inleiding van haar nieuwste 

bundel met miniaturen, korte 

geschiedenissen van onbekende 

vrouwen en meer bekende mannen, 

niet per se Vlamingen.’ 

Peter Jacobs, De Standaard

‘Voor de huidige lezer is het heel 

leerzaam dat niet alleen Belgen, 

maar ook Hollanders meededen 

aan de wrede uitwassen van de 

rubberhandel. Tijdens de reis van 

Jules komt hij langs veel Hollandse 

“factorijen” met handelaren die 

zich schuldig maakten aan roven 

en verkopen van rubber en ivoor en 

aan het uitbuiten en mishandelen 

van arbeiders en dragers. Alleen al 

daarom is Tropenwee van Henri 

van Booven een aanvulling op 

de koloniale romans die we beter 

kennen, van De stille kracht tot 

Oeroeg. De nachtmerrieachtige 

belevenissen van Jules, die 

in dienst gaat van een van de 

handelsmaatschappijen in Congo-

Vrijstaat, verschillen bovendien 

wezenlijk van wat Couperus of 

Haasse beschrijven over Hollanders 

in Nederlands-Indië. Ook bij hen 

kan het tropische landschap een 

dreigende, vijandige sfeer hebben, 

maar die is niet te vergelijken met 

het apocalyptische van Tropenwee.’

Yra van Dyk, NRC

‘Zowel tijdens haar leven als daarna 

werd Virginie Loveling consequent 

gerekend tot de grootheden van de 

Vlaamse literatuur, en hoe terecht 

dat inderdaad altijd geweest is, wordt 

vandaag eens te meer aangetoond 

met de heruitgave van haar dertiende 

roman, die verscheen in 1906 en 

Erfelijk belast is geheten – een 

meer naturalistisch gekleurde titel 

laat zich maar moeilijk bedenken.’

Christophe Vekeman, Pompidou (Klara)

‘Van Lierde, twintig jaar 

medewerker van het katholieke 

opinieweekblad Tertio, waarvan vijf 

als hoofdredacteur, weet waarover 

hij schrijft. Uiteindelijk, meent 

hij, is Franciscus op sociaal vlak 

progressief, maar op ethisch vlak 

conservatief.’

Marnix Verplancke, Knack

‘Alicja Gescinska merkt terecht op 

dat Simone Weil geen alternatief 

aanreikt voor de manier waarop 

het politieke debat dan wel moet 

worden georganiseerd. Bovendien 

bestaat het gevaar dat haar essay 

als een antipolitiek argument wordt 

aangewend door groepen die niet 

hoog oplopen met de democratie. 

Dat belet niet dat haar opmerkingen 

over de particratisering van het 

politieke leven en de gevolgen 

daarvan niet te loochenen vallen 

en zich vandaag onder ieders 

ogen voltrekken. Weils betoog 

dwingt in elk geval de partijen, 

die zich als communicatiebureaus 

en carrièreplanners van hun 

kopstukken gedragen, om na te 

denken over hun rol en de gevolgen 

van hun optreden.’

Rik Van Cauwelaert, De Tijd

‘Dit is hilarisch, ernstig, ontroerend, 

keihard en heerlijk absurd. (…) 

Gelukkig worden in 8½ stappen 

overstijgt voortdurend zijn geïdeali-

seerde middelmaat. Hierdoor is de 

roman een hoopvol eresaluut aan het 

zelfbewustzijn geworden. Ja, dit is 

een boek waar we oprecht gelukkig 

van worden.’

Wouter Porteman, 
Stripspeciaalzaak.be
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