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Een jonge man moet zijn familie zien te vinden in de 
voormalige Sovjet-republiek Georgië, in deze grootse, 

aangrijpende debuutroman

‘Mijn moeder bleef, zodat wij konden gaan.’ Saba en zijn broer Sandro zijn als kind samen 
met hun vader gevlucht voor het conflict met de Russen in Georgië in de jaren negen-
tig. Hun moeder offerde zich voor hen op en bleef achter. Nu, jaren later, is hun moeder 
overleden en hun vader is teruggekeerd naar zijn prachtige maar vervallen thuisland 
om vervolgens spoorloos te verdwijnen. Wanneer Sandro naar hem op zoek gaat, raakt 
ook hij vermist.
Ten einde raad besluit Saba naar Georgië te gaan om te achterhalen wat er met zijn 
familie gebeurd is. In gezelschap van nieuwe vrienden en oude geesten volgt hij een 
kruimelspoor van aanwijzingen en moet hij het verleden onder ogen zien.
Aan de rand van een groot bos is een schrijnende, maar ook tedere en spannende roman 
over oorlogstrauma’s die zelfs decennia na de gebeurtenissen nog voelbaar zijn. 
Trauma’s die families niet alleen moeten zien te overleven, maar zich ook moeten 
blijven herinneren.

Leo Vardiashvili werd geboren en groeide op in 
Tbilisi, Georgië. Aan de rand van een groot bos is zijn 
debuutroman, die wereldwijd aan toonaangevende 
uitgeverijen werd verkocht. Hij woont momenteel in 
Londen.

januari 2024 isbn 978 94 031 0972 5 oorspronkelijke titel Hard by a Great Forest

paperback 336 pag. vertaling Auke Leistra

€ 22,99 nur 302 omslagontwerp Moker Ontwerp

13,6 x 21,5 cm    foto Kiera Fyles, Palmer Photography

‘Deze roman heeft me omvergeblazen. Ik heb naar adem 
gehapt, gelachen en ik heb erom moeten huilen. Dit verhaal 

is rijk aan ironie en bezield met een verbazingwekkende 
menselijkheid. Het liet mijn hart gekneusd en gehavend 

achter, met een sterk verlangen naar meer.’ 
Khaled Hosseini



In oktober 2023 verschijnt 
de ultieme biografie van Hugo Claus: 

Een allesomvattend, meeslepend portret van een van de 
grootste, meest invloedrijke Nederlandstalige schrijvers. 

De levens van Claus is geschreven door de 
veelgeprezen Mark Schaevers, die eerder onder meer 
het bekroonde Orgelman publiceerde, een biografie 

van de kunstenaar Felix Nussbaum.

‘Orgelman heeft me overrompeld, een ander woord weet ik 
er niet voor. Schaevers weet steeds dichter op de huid van zijn 
hoofdpersonen te kruipen, totdat het de lezer bijna de adem 

beneemt. Dit boek vergeet je nooit.’ Geert Mak 

‘Met Groepsportret hebben we de eerste volwaardige, zij het 
verkapte biografie van Hugo Claus in handen en dat is een 

ontzagwekkende prestatie.’ Jeroen Vullings in vrij nederland
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Een levendig portret van een uitzonderlijk 
schrijver: een sensationele leeservaring

Biograaf Mark Schaevers realiseerde zich maar al te goed dat hij bij het schrijven over 
Hugo Claus meerdere levensverhalen had te doorgronden. Schrijver, kunstenaar, filmer: 
alleskunner Hugo Claus heeft er alles aan gedaan om de mythe van zijn biografie mee 
vorm te geven. Schaevers’ werkwijze is dezelfde als bij zijn bekroonde boek over Felix 
Nussbaum. Hij volgt zijn onderwerp op de voet, zonder expliciet te interpreteren. Waar 
de schrijver dacht: ‘ik ben de baas, hè, van al die Clausen’, geldt dat evenzeer voor de 
biograaf. Te midden van alle tegenstrijdigheid heeft Schaevers een leven van eenheid 
kunnen beschrijven, en ook voor wie Claus dacht te kennen zal het totaalbeeld verras-
send zijn. De levens van Claus is het resultaat van diepgravend onderzoek, van geduld 
en sensitiviteit, en een getuigenis van een scherp verstand en literaire verbeelding. 

De meesterverteller Schaevers brengt de lezer dichter bij Claus dan de schrijver zelf ooit 
heeft toegestaan, en tegelijk is deze biografie een wervelende cultuurgeschiedenis die 
meer dan een halve eeuw bestrijkt.

Mark Schaevers (1956) schreef onder meer Orgel­
man. Het boek werd bekroond met de Gouden 
Boekenuil 2015 en er werden meer dan 15.000 
exemplaren van verkocht. In 2004 presenteerde 
hij in Groepsportret het beste uit Claus’ interviews 
en in 2011 stelde hij De wolken. Uit de geheime laden 
van Hugo Claus samen. In 2018 verscheen Het ver­
driet staat niet alleen. Een leven in verhalen.

oktober 2023 isbn 978 94 031 6161 7 omslagontwerp Brigitte Slangen

gebonden met stofomslag, geïllustreerd 800 pag. foto omslag Herman Selleslags

€ 49,99 nur 321 foto Sebastian Schaevers

15 x 23 cm

Opnieuw leverbaar: 
De Oostakkerse gedichten, 
recent opgenomen in de 
Canon van Vlaanderen.

isbn 978 94 031 3057 6
paperback / € 20,99
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Twee sprookjesachtige vertellingen om 
de doden weer tot leven te wekken

Het is de nacht waarop de dorpelingen van Utsjelinavka het kwaad, de duivel en het 
duister uitdrijven. Het is de dag waarop Toni twee kinderlijken ophaalt tijdens haar 
body drop off-dienst. Het is de ochtend waarop de dode soldaat Danylo wakker wordt 
gedanst door een Nederlands meisje. Het is de tijd waarin we wegkijken. Dit is Dans 
dans revolutie, een boek waarin Lisa Weeda in vier welhaast magische verhaallijnen 
het gevecht aangaat met westsplaining, de machteloosheid van de al negen jaar slepende 
Russisch-Oekraïense oorlog en de arbeidsmigratie in Europa. 
De oude tijden hebben ons maar al te vaak verraden, schrijft ze, maar onze dans, als 
een heel smal steegje waar je zijlings net nog je lichaam doorheen kan proppen om aan 
de andere kant van iets te geraken, heeft ons altijd op het nippertje gered. 

Lisa Weeda is een Nederlands-Oekraïense schrij-
ver, literair programmamaker, scenarist, audiofan en 
virtualrealityregisseur. Tekst is altijd de basis van 
haar werk, maar vorm staat vrij. Oekraïne, het moe-
derland van haar grootmoeder, staat vaak centraal. 
Lisa Weeda is door de Volkskrant uitgeroepen tot 
het literair talent van 2022. Aleksandra, haar debuut
roman, werd genomineerd voor de Boekhandelsprijs 
en stond op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs 
2022. De roman verscheen inmiddels in zes landen, 
waaronder Duitsland, Polen en Frankrijk.

januari 2024 isbn 978 94 031 9411 0 omslagontwerp Moker Ontwerp

luxe paperback 128 pag. foto Robin Alysha Clemens

€ 19,99 nur 301
12,5 x 20 cm    

‘Met haar prachtige debuutroman Aleksandra schreef Lisa Weeda de  
beladen geschiedenis van een Oekraïense familie: een verhaal dat door  

de oorlog extra urgentie heeft gekregen.’ trouw

‘Aleksandra doet niet onder voor Honderd jaar eenzaamheid.’ 
südwestrundfunk

75.000 
exemplaren 

verkocht
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Een ambitieuze, mythe doorbrekende geschiedenis 
voor de lezers van Onzichtbare vrouwen en Sapiens

Waarom leven vrouwen langer dan mannen? Hoe komt het dat vrouwen borstvoeding 
kunnen geven? Waarom komen vrouwen in de menopauze? En bestaat het vrouwelijk 
brein echt? 
In Eva beantwoordt Cat Bohannon vragen die wetenschappers tientallen jaren hebben 
laten liggen. Met grenzeloze nieuwsgierigheid en scherpe humor legt ze uit hoe het 
vrouwelijk lichaam zich de afgelopen 200 miljoen jaar ontwikkeld heeft. Eva is niet 
alleen een ingrijpende herziening van de menselijke geschiedenis, het is een dringende 
en noodzakelijke correctie in een wereld die zich veel te lang primair op het mannelijk 
lichaam heeft gericht. 
Eva heeft de ambitie en reikwijdte van Sapiens en Het begin van alles en brengt een 
ware paradigmaverschuiving teweeg in ons denken over wat het vrouwelijk lichaam is 
en waarom het belangrijk is om het beter te onderzoeken. In een krachtige en meesle-
pende vertelling laat Bohannon ons niet alleen zien wat het betekent om vrouw te zijn, 
maar ook wat het betekent om mens te zijn.

Cat Bohannon is auteur en onderzoeker, en promo-
veerde aan Columbia University. Ze publiceerde on-
der meer in Scientific American, Mind en Science 
Magazine. Eva is haar eerste boek.

oktober 2023 isbn 978 94 031 3052 1 oorspronkelijke titel Eve

gebonden 448 pag. vertaling P. Ruiter, I. Paridaans, G. de Haan en B. Klaasse

€ 34,99 nur 320/680 omslagontwerp bij Barbara

15 x 23 cm foto Stefano Giovannini

‘Een verrassend leerzame en grappige wetenschappelijke duik 
in de kracht van het vrouwelijk lichaam. Who run the world? Girls!’ 

Bonnie Garmus, auteur van Lessen in chemie
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De verborgen geschiedenis die zijn familie verscheurde

Als jongen vond Onno Blom in de studeerkamer van zijn vader een kistje vol raadsel-
achtige dingen: foto’s van soldaten bij een houwitser, een briefje met adelaar en haken-
kruis, een blauw-wit-oranje armband met BS en een vervalst persoonsbewijs van zijn 
grootvader. 
Onno’s grootvader, Jan Blom, zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Maar 
zijn overgrootvader, Johan Blom, zat met zijn vrouw en de andere zeven kinderen bij de 
NSB. Jan brak met zijn familie en voegde zich vlak voor de hongerwinter bij verzets-
groep De Duif in Friesland. Johan overleed in de zomer van ’45 in kamp Westerbork, 
waar na de bevrijding collaborateurs werden opgesloten. 
Wonderlijk genoeg werden na de oorlog de familiebanden hersteld. Niemand merkte 
iets aan de Blommen. Over het zwarte verleden werd gezwegen. Samen met zijn vader, 
de historicus Hans Blom, ging Onno op zoek naar de verborgen geschiedenis die de 
familie verscheurde.  
Door de messcherpe stijl en grote vertelkracht leest Oorlogsduif als een spannende en 
ontroerende roman. ‘Voor mij is het goed als het waar is,’ zegt Onno’s vader tegen hem, 
‘voor jou is het waar als het mooi is.’

Onno Blom (1969) is schrijver, biograaf, documen-
tairemaker en literair criticus voor de Volkskrant en 
Nieuwsweekend op NPO Radio 1. In 2017 promo-
veerde hij op Het litteken van de dood, de biografie 
van Jan Wolkers, die werd bekroond met de Neder-
landse Biografieprijs. In 2019 schreef hij De jonge 
Rembrandt, dat ook in Engeland en Amerika zeer 
lovend werd ontvangen. In 2020 publiceerde hij 
een intiem portret van het late leven van Harry 
Mulisch: De wondergrijsaard.

januari 2024 isbn 978 94 031 5021 5 omslagontwerp Studio Jan de Boer

gebonden met stofomslag, geïllustreerd 320 pag. foto Robin de Puy

€ 29,99 nur 320
13,6 x 21,5 cm

Over Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers:
‘Een kunstwerk dat alle werken van de beeldhouwer-schilder-schrijver 

Jan Wolkers in hun onderlinge samenhang betekenis geeft.’ 
de groene amsterdammer

Over De jonge Rembrandt:
‘Alle lof dus aan de geboren en getogen Leidenaar Onno Blom. 

De jonge Rembrandt puilt uit van beeldende details en sappige anekdotes.’ 
trouw
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Een krachtige, feministische hervertelling 
van 1984 van George Orwell

Het is 1984. Julia Worthing is een monteur die werkt op het ministerie van Waarheid 
in Londen, de belangrijkste stad van Oceanië. Daar heerst de Partij en hun leider Big 
Brother. Julia overtreedt veelvuldig de regels, maar werkt ook samen met het regime 
wanneer dat haar goed uitkomt. Iedereen mag haar graag. Ze is lid van de Antiseks 
Liga (hoewel ze in het geheim seksueel actief is) en weet hoe ze moet overleven in een 
wereld van constante surveillance. Sterker nog, ze is gemáákt om te overleven. Maar 
dan raakt ze geïntrigeerd door een collega, een middenstander van de Buitenste Partij 
genaamd Winston Smith. In een opwelling overhandigt ze hem een briefje en vanaf 
dat moment is ze de grip op haar omgeving voorgoed verloren.

Julia gaat verder dan het beroemde verhaal over Winston Smith en laat zien hoe het voor 
vrouwen is om te overleven in de wereld van Big Brother. Het is een provocerende, le-
vendige en uiterst spannende roman, die 1984 vanuit een nieuw perspectief laat lezen.

Sandra Newman is de auteur van veelgeprezen 
romans als The Country of Ice Cream Star, The  
Heavens en The Men. Ze woont in New York.

Eind 2023 is het 75 jaar geleden dat 
1984 voor het eerst verscheen

oktober 2023 isbn 978 94 031 2986 0 oorspronkelijke titel Julia

paperback 400 pag. vertaling Rob Kuitenbrouwer en Frank Lekens

€ 24,99 nur 302 omslagontwerp Luke Turner / bij Barbara

13,6 x 21,5 cm     foto Cristóbal Vivar

BIG BROTHER IS WATCHING HER

‘Sandra Newman is een genie.’ Sarah Perry

 Verschijnt tegelijk met de Engelstalige editie
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Voor de lezers van Sander Heijne, Thomas Piketty 
en Rutger Bregman

Geen mens zou in armoede moeten leven; daarover is iedereen het wel eens. Maar is 
te veel geld niet even onwenselijk?
De kloof tussen arm en rijk neemt almaar toe. Wereldwijd is driekwart van alle rijk-
dom in handen van een klein groepje miljardairs. Dat is moreel niet verdedigbaar, 
vindt politiek filosoof Ingrid Robeyns. In Limitarisme legt ze uit waarom er een limiet 
moet komen aan de buitensporige welvaart van de allerrijksten. Ongelijkheid vormt 
een gevaar voor de democratie en staat een duurzame toekomst in de weg. Bovendien 
is rijkdom zelden een persoonlijke verdienste, eerder een kwestie van geluk.

In dit vlammende betoog laat Robeyns haarscherp zien hoe het limitarisme in de 
praktijk zou kunnen werken. Met dit systeem dragen de sterkste schouders daadwer-
kelijk de zwaarste lasten en wordt het gelijkheidsbeginsel beter nageleefd. Zo kan het 
overtollige geld van de superrijken mens en samenleving veel goeds opleveren. En 
daar profiteert uiteindelijk iedereen van.

Ingrid Robeyns (1972) is econoom en filosoof, en 
als hoogleraar Ethiek van Instituties verbonden 
aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 
Cambridge bij Amartya Sen en is de grondlegger 
van het limitarisme. In 2019 publiceerde ze in de 
serie Nieuw Licht het essay Rijkdom. Hoeveel onge­
lijkheid is nog verantwoord? De rechten van Limita­
risme zijn verkocht aan acht landen.

januari 2024 isbn 978 94 031 8921 5 oorspronkelijke titel Limitarianism

paperback 336 pag. vertaling Aad Janssen en Alexander van Kesteren

€ 26,99 nur 320/740 omslagontwerp Dog and Pony

13,6 x 21,5 cm foto Keke Keukelaar

Over Rijkdom:

‘Glashelder betoog waarom rijkdom een moreel probleem is geworden.’ 
 trouw

‘Er zijn zo van die essays die precies op het juiste moment komen.’ 
Paul Verhaeghe
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Een puntgave nieuwe roman over een 
bijzondere man met een gewoon leven. 

De kroon op het werk van een van 
de grootste Amerikaanse schrijvers. 

Sy Baumgartners leven is getekend door zijn diepe, blijvende liefde voor zijn vrouw 
Anna, die negen jaar geleden bij een zwemongeluk om het leven is gekomen. Baum-
gartner is inmiddels 71 jaar oud en gaat binnenkort met pensioen, na een roemruchte 
carrière als fenomenoloog en professor in de filosofie. Hij raakt in toenemende mate 
verstrikt in spiralen van herinneringen. Die strekken zich uit van 1968, wanneer Sy en 
Anna elkaar ontmoeten als studenten in New York, via hun gepassioneerde relatie in 
de daaropvolgende veertig jaar, tot terug naar Baumgartners jeugd in Newark en het 
leven van zijn in Polen geboren vader, een mislukte revolutionair en eigenaar van een 
kledingwinkel.

In Baumgartner, geschreven met Paul Austers kenmerkende scherpe oog voor schoon-
heid in de meest vergankelijke ogenblikken van het dagelijks leven, wordt de vraag 
gesteld: waarom onthouden we bepaalde momenten en vergeten we andere?

Paul Auster is de wereldwijde bestsellerauteur 
van romans als De New York-trilogie, Orakelnacht, 
Brooklyn-dwaasheid, Sunset Park en 4 3 2 1. Daar-
naast schrijft hij non-fictie, waaronder het recent 
verschenen Bloedbadnatie. Zijn werk wordt in 
meer dan veertig talen vertaald. Auster woont en 
werkt in Brooklyn, New York.

oktober 2023 isbn 978 94 031 2884 9 oorspronkelijke titel Baumgartner

gebonden met stofomslag 224 pag. vertaling Ronald Vlek

€ 22,99 nur 302 omslagontwerp Dog and Pony

13,6 x 21,5 cm     foto Lotte Hansen

‘Paul Auster is zonder enige twijfel een genie.’
haruki murakami

‘De ijzersterke romans van Paul Auster zijn een 
verrijking voor de Amerikaanse literatuur.’

de groene amsterdammer

 Verschijnt tegelijk met de Engelstalige editie
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Een baanbrekende en emancipatoire bespiegeling

Anaïs Van Ertvelde werd geboren met een korte rechteronderarm. Voor haar een van-
zelfsprekend gegeven, dacht ze. Vooral andere mensen leken er vragen bij te hebben. 
Tot ze ontdekte dat er veel meer achter die handicap schuilgaat. Niet alleen persoonlijk 
maar ook maatschappelijk.
Van Ertvelde onderzoekt ‘handicap’ als een politieke conditie. Ze fileert wat de wereld 
ons over handicap vertelt en maakt duidelijk wat handicap ons over de wereld kan 
vertellen. Hoe handicap onze blik op kunst, seks, werk, intimiteit, burn-out, burger-
schap, verzet en op wie we zelf zijn beïnvloedt – al hebben we dat zelden door.
Handicap is ook het verslag van een intieme en soms heftige zoektocht: hoe kan je 
thuishoren in een wereld waartoe je niet vanzelfsprekend behoort? Hoe ontwar je de 
manieren waarop lichaam, beperking en verlangen verknoopt zijn? Waarom voelt het 
zo gevaarlijk om je met een handicap te identificeren en ligt in dat gevaar misschien 
vrijheid verborgen? 

Anaïs Van Ertvelde (1988) geeft les aan de Ko-
ninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent 
en is als historica verbonden aan de Universiteit 
Leiden, waar ze onderzoek doet naar de geschie-
denis van lichaam, handicap en seksualiteit. Ze pu-
bliceerde columns en opiniestukken in onder meer 
De Morgen, De Standaard, Knack, NRC en de 
Volkskrant. In 2017 verscheen haar debuut Vuile 
lakens. Een hedendaagse visie op seksualiteit, 
naar de gelijknamige podcast die ze samen met 
Heleen Debruyne maakte. In het essay Zorgangst 
(2022) verkende ze onze angsten voor zorg, afhan-
kelijkheid en hulpeloosheid.

januari 2024 isbn 978 94 031 7481 5 omslagontwerp Noëmi Willemen & Tim Bisschop

paperback 320 pag. foto Sanne van den Elzen

€ 23,99 nur 320
13,6 x 21,5 cm    

‘Vertel me waarom je lichaam anders is.’
Dat is de nieuwsgierige vraag die mensen met een zichtbare 
beperking elke dag voor de voeten geworpen krijgen.
Ik heb geen enkele intentie om deze vraag te beantwoorden. 
Ik wil juist onder de loep nemen waarom de wereld me deze 
vraag stelt en hoe dat mij beïnvloedt. 
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De adembenemende, rauwe nieuwe roman van 
bestsellerauteur Lauren Groff, over een meisje dat  

in de wildernis probeert te overleven

Een dienstmeisje ontsnapt uit een koloniale nederzetting aan de oostkust van wat later 
de Verenigde Staten zal worden. Ze heeft niets meer bij zich dan een handvol bezittingen 
en een rotsvast vertrouwen in de kracht van God. Maar wat ze aantreft in de wildernis 
gaat voorbij de grenzen van haar verbeelding, en laat haar geloof in alles wat haar eigen 
beschaving haar heeft geleerd wankelen.
De weidse wildernis is een opwindend avonturenverhaal en een indringende vertelling 
over de zoektocht naar een nieuwe manier van leven in een wereld die bezwijkt onder 
het kolonialisme en religieus fundamentalisme. Het is een profetische roman, die het 
verhaal van het ontstaan van Amerika in het klein vertelt, via één meisje op een schar-
nierpunt in de geschiedenis. 

Lauren Groff is de auteur van meerdere New York 
Times-bestsellers, waaronder Fates and Furies (het 
favoriete boek van Barack Obama in 2015). In 2017 
werd ze door Granta verkozen tot een van de beste 
jonge Amerikaanse schrijvers. Bij De Bezige Bij ver-
scheen haar veelgeprezen verhalenbundel Florida, 
en in 2021 de roman Matrix.

november 2023 isbn 978 94 031 2837 5 oorspronkelijke titel The Vaster Wilds

paperback 256 pag. vertaling Lucie Schaap

€ 22,99 nur 302 omslagontwerp Moker Ontwerp

13,6 x 21,5 cm   foto Eli Sinkus

‘Matrix is, alleen al door de onderdompeling in het twaalfde-eeuwse klooster-
leven, een boek dat je moeilijk even weglegt.’  nrc handelsblad

‘Matrix is een rijke roman over ambitieuze vrouwen in een
wereld die hun weinig te bieden heeft.’ vpro gids

‘Lauren Groff laat de taal wervelen in Matrix.’  de standaard

 Verschijnt tegelijk met de Engelstalige editie
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De grote Italiaanse bestseller over rouw, 
voor de lezers van Paul Verhaeghe en Alain de Botton

Wat gebeurt er met ons als we iemand verliezen? Hoe gaan we om met de leegte die er 
dan ontstaat? Hoe pakken we de draad weer op? En wat kunnen we doen als dit een 
onmogelijke opgave lijkt?

De dood en verlies zijn onlosmakelijk verbonden met het leven: door overlijden van 
een dierbare, maar ook door het verlies van idealen, relaties, of huis en haard. Psycho-
analyticus Massimo Recalcati gidst ons langs de complexe gevoelens die bij het trauma 
van verlies kunnen horen. Door psychologie en filosofie samen te brengen laat hij zien 
dat we in het proces van rouw en nostalgie dicht bij het verlorene kunnen blijven, 
zonder te bezwijken onder verdriet.

Het licht van de dode sterren is een troostend boek, waarin Massimo Recalcati ons 
helpt om te gaan met verlies. Net zoals het vertraagde licht van dode sterren kunnen 
mensen die er niet meer zijn hun licht blijven werpen op ons bestaan.

Massimo Recalcati (1959) is een Italiaans psycho-
analyticus. Hij doceert aan de universiteiten van 
Verona en Pavia en schrijft voor la Repubblica. Zijn 
boeken worden wereldwijd vertaald. Van Het licht 
van de dode sterren werden in Italië al ruim 80.000 
exemplaren verkocht.

november 2023 isbn 978 94 031 2908 2 oorspronkelijke titel La luce delle stelle morte

gebonden 176 pag. vertaling Hilda Schraa

€ 21,99 nur 320/749 omslagontwerp bij Barbara

12,5 x 20 cm    foto Luca Maria Castelli

Sinds 
verschijning 
non-stop in 

de Italiaanse 
top 10



HET EERSTE 
OLIVIER B. 

BOMMEL EN 
TOM POES-

KLEURBOEK

Het perfecte 
cadeau voor 

de feestdagen, 
‘als u begrijpt 
wat ik bedoel.’
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Het grote Olivier B. Bommel-kleurboek

Heer Bommel en Tom Poes beleven hun avonturen in de sfeervolle, bijna magische 
wereld van Rommeldam. Glooiende heuvels, dikke bomen met spiralende stammen 
en knoestige takken, lieflijke wandelpaadjes en het gezellig-kneuterige stadje zijn met 
veel aandacht voor detail in beeld gebracht; iedere boomtak, ieder grassprietje is met 
liefde getekend, met de ‘levende lijn’ die van dik naar dun verloopt. Door Marten 
Toonders geraffineerde tekenstijl ontstaan diepte en de illusie van licht.
Deze wereld in zwart, grijs en wit roept door al die details het verlangen op te willen 
weten hoe dat alles er in kleur uit zou zien, het verlangen de sfeer door kleuren te 
versterken en als het ware zélf in die luisterrijke wereld te verblijven.
Dat kan nu, met dit prachtige Bommel-kleurboek. De tekeningen die hierin zijn opge-
nomen worden ook in facsimile afgebeeld, waarin alle nuances en zelfs soms nog de 
potloodlijnen te zien zijn. Het blauwe potlood, waarmee werd aangeduid waar de 
grijsrasters moesten worden aangebracht, verleent de tekeningen extra diepte.

Tekenaar Tim Artz is inmiddels al jarenlang dé vaste tekenaar van heer Bommel en 
Tom Poes. Voor hem was het omzetten van de tekeningen van Marten Toonder naar 
deze kleurplaten een mooie gelegenheid om Toonders virtuoze inktlijn tot in detail 
te bestuderen.

oktober 2023 isbn 978 94 031 3042 2 omslagontwerp Studio Jan de Boer

paperback 64 pag.
€ 15,- nur 400
21 x 29,7 cm

€15,-
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Een indringende, loepzuivere novelle 
van een sensitieve verteller

‘Alsof het gister is gebeurd, zo scherp. Dertien jaar had ik niet geweten dat ik het wist, 
maar toen ik de politie zag, wist ik ineens dat ik het al die tijd had geweten.’ Zo, na 
dertien jaar zwijgen, verbreekt Ada Storkema de stilte. Waar Peter Middendorp in de 
meesterlijke roman Jij bent van mij haar echtgenoot, de dader, laat vertellen, geeft hij 
nu het woord aan haar. Sinds de fatale gebeurtenis wordt Ada verteerd door de vraag 
of ze medeschuldig is aan het feit dat haar man een verkrachter is, een moordenaar. 
Had ze het kunnen voorkomen? ‘Als ik hem gegeven had wat hij wilde, als ik hem had 
gegeven wat hij nodig had…’ Of is zij evengoed slachtoffer? Had ze haar zwijgen eerder 
moeten doorbreken? Maar hoe leef je verder wanneer zoiets uitkomt? Via confronte-
rende vragen vertelt Ada nu voorzichtig haar verhaal, van de arrestatie van haar man 
Tille tot de dag van vandaag – want Tille komt binnenkort vrij…
De kant van Ada is een even kwetsbaar als krachtig portret van een vrouw die moet 
leven met een gruwelijke waarheid.

Peter Middendorp (Emmen, 1971) brak door met 
Vertrouwd voordelig, een aangrijpende, humoris
tische roman over een jeugd in de Blokker-winkel in 
Emmen. Deze roman werd bekroond met de Gro-
ninger Boekenprijs. Jij bent van mij werd genomi-
neerd voor de BookSpot Literatuurprijs, bekroond 
met de Groninger Boekenprijs en vertaald in het 
Duits. In 2022 verscheen Neven, een overrompe-
lende roman over de vernietigende kracht van 
schuldgevoelens. Sinds 2012 is Peter Middendorp 
columnist voor de Volkskrant.

januari 2024 isbn 978 94 031 3012 5 omslagontwerp Tim Bisschop

luxe paperback 128 pag. foto Keke Keukelaar

€ 17,99 nur 301
12,5 x 20 cm    

Over Jij bent van mij:

‘Een geweldig vernuftige roman. Het ijzersterke Jij bent van mij blijft nog lang 
onder je huid zitten.’  nrc handelsblad 

‘Een aangrijpende roman. Waarheidsgetrouwer, genuanceerder en juist daardoor 
gruwelijker dan de meest realistische reconstructie.’ het parool

‘Ik neem mijn hoed af voor Peter Middendorp, die een wonder heeft verricht, het 
wonder van de literatuur: de ongemakkelijke vereenzelviging met een zogenaamd 

monster. Jij bent van mij is een lange, koude huivering.’ Tommy Wieringa

In januari 2024 gaat de gelijknamige theatervoorstelling in première
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Een caleidoscopisch boek over 
seksualiteit en genderdiversiteit

De almaar langer wordende reeks letters van de lhbtiq+-community wordt vaak 
samengevat als de regenbooggemeenschap. Maar deze ‘community’ bestaat uit talloze 
scenes en subculturen. Lhbtiq’ers vinden herkenning bij elkaar in hun strijd naar (zelf)- 
acceptatie, maar er zijn onderling ook grote contrasten in hun ervaringen en de levens 
die ze leiden. 
Voor SPECTRUM interviewde Haroon Ali bekende en minder bekende lhbtiq’ers. Ali 
onderzoekt wat hen bindt – en welke maatschappelijke kwesties hen vandaag de dag 
verdelen. Waarom worstelen homomannen vaak met hun mannelijkheid? Waarom 
accepteren sommige feministen niet dat transgender vrouwen ook vrouwen zijn? 
Waarom is er nog steeds veel racisme binnen de gemeenschap, en wie worden nog 
meer uitgesloten? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat is de zin en onzin van 
al die hokjes en labels? Kan de parapluterm queer alle identiteiten en levensstijlen 
verenigen? En als we ons allemaal bevinden op een spectrum van seksualiteit en gender, 
moeten we dan niet met de hele samenleving aan het werk om de veiligheid van lhbtiq’ers 
te waarborgen?
Helder, inspirerend en nieuwsgierig schetst Ali de contouren van de Nederlandse regen-
booggemeenschap in de 21ste eeuw.

Haroon Ali (1983) is freelancejournalist voor onder 
meer de Volkskrant en columnist bij het Noordhol­
lands Dagblad. In 2020 verscheen zijn debuut Half 
over zijn eigen botsende identiteiten. In 2022 
maakte hij de veelbesproken tv-documentaire Het 
M-woord, die bekroond werd met De Tegel in de 
categorie Achtergrond. Ali werd in 2021 uitgeroe-
pen tot Ster van de Toekomst door het COC en 
kreeg in 2023 de Rising Star Award bij de Pan Asian 
Awards.

november 2023 isbn 978 94 031 8171 4 omslagontwerp Moker Ontwerp

paperback, geïllustreerd 240 pag. foto Wouter le Duc

€ 24,99 nur 320
15 x 21 cm    

‘Haroon Ali’s durf en lef zijn iets waar wij en vele anderen van kunnen leren. 
Hij is een rolmodel voor velen die hetzelfde meemaken, maar zichzelf niet 

kunnen en mogen zijn.’ Juryrapport Pan Asian Awards

Met krachtige portretten door Harmen Meinsma
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Een Weens café en zijn clientèle. 
Een man met een onbestemd verlangen. 

De nieuwe, nostalgische roman van de auteur 
van Een heel leven en De Weense sigarenboer.

Wenen, 1966. Robert Simon verdient de kost met wat klusjes op de Karmelitermarkt. 
Hij is ogenschijnlijk tevreden met zijn bestaan. Maar nu de stad twintig jaar na de 
oorlog eindelijk weer echt tot leven komt en er overal nieuwe mogelijkheden zijn, 
besluit Robert het roer om te gooien: hij koopt een herberg en opent zijn eigen café. 
Het stelt niet veel voor, de clientèle bestaat vooral uit mensen uit de buurt, maar ze 
brengen wel bijzondere verhalen mee. Verhalen van verlangen en verlies, van onver-
wacht geluk. Terwijl de stad om hen heen ontwaakt, verandert ook Roberts leven 
voorgoed.
Het café zonder naam is een roman over het menselijke streven naar verandering. Met 
een veelheid aan onvergetelijke personages en zijn bijzondere kijk op het leven laat 
Robert Seethaler zien hoe plots een nieuwe wereld kan ontstaan.

Robert Seethaler (Wenen, 1966) werd bekend 
met romans als De Weense sigarenboer en Een heel 
leven. Later verschenen de eveneens geprezen ro-
mans Het veld en Het laatste deel. Seethaler woont 
in Berlijn en Wenen.

november 2023 isbn 978 94 031 2913 6 oorspronkelijke titel Das Café ohne Namen

paperback 256 pag. vertaling Liesbeth van Nes

€ 22,99 nur 302 omslagontwerp Moker Ontwerp

13,6 x 21,5 cm foto Urban Zintel

‘Robert Seethaler is een auteur met een scherp oog voor tragiek. 
De personages die hij schept zijn niet altijd sympathiek, maar hij 

beziet ze met zoveel mededogen dat de lezer geraakt wordt.’ 
nrc handelsblad

‘Seethaler is een meester in fraaie details en dialogen, 
in subtiele karakterschetsen.’ de volkskrant
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De geschiedenis van Europa beleefd door 
de ogen van één dorpje, voor de lezers van 

Michael Pye en Geert Mak

Verscholen tussen de uitlopers van de Julische Alpen, aan een snelstromende smaragd-
groene rivier, ligt Kobarid. Het Sloveense dorp aan de Italiaanse grens met amper 
elfhonderd inwoners heeft de afgelopen twee eeuwen niet alleen vele grens- en 
machtswisselingen meegemaakt, maar ook natuurgeweld, twee wereldoorlogen, en 
een onafhankelijkheidsoorlog. De Grote Geschiedenis is ook nog eens in ongekend 
veel beroemde levende lijven langsgekomen. Keizer Frans Jozef, duce Benito Musso-
lini, maarschalk Tito en schrijver Ernest Hemingway zijn enkelen van de beroemd-
heden die verbonden zijn met de geschiedenis van Kobarid. 
De vraag is wat de inwoners met al deze geschiedenis hebben gedaan. Want hoeveel 
geschiedenis kan een mens, een plaats hebben? 
Theo Toebosch, die na een toevallig eerste bezoek gefascineerd raakte, schetst een leven
dig beeld van een plek die in het brandpunt van een almaar veranderend Europa naar 
een eigen identiteit heeft gezocht.

Theo Toebosch (1963) is journalist en schrijver. 
Hij schrijft voor verschillende media over archeolo-
gie, erfgoed en geschiedenis. Eerder publiceerde 
hij Grondwerk (2003), Uitverkoren zondebokken. 
Een familiegeschiedenis (2010) en De eerstgeval­
lenen (2014).

oktober 2023 isbn 978 94 031 0012 8 omslagontwerp Moker Ontwerp

paperback 352 pag. foto Friso Keuris

€ 27,99 nur 320/680
13,6 x 21,5 cm

‘Geen rechttoe, rechtaan geschiedenisboek. Het gaat Toebosch
niet om de bestemming, maar om de reis. Hij zoekt en de lezer zoekt mee.’ 

de volkskrant over De eerstgevallenen



41

De moderne klassieker over een joodse familie 
en de Holocaust, nu met een voorwoord 

van Roxane van Iperen

Vijf jaar lang trok Daniel Mendelsohn over de wereld, op zoek naar het antwoord op 
de vraag die hem als klein kind al bezighield: wat was er nou echt gebeurd met zijn 
oudoom Sjmiël en diens gezin in Oekraïne tijdens de oorlog? Over dit verboden on-
derwerp werd in zijn familie slechts gefluisterd. En nu heeft hij haast, want de getui-
gen sterven uit.
Zijn queeste brengt hem naar twaalf landen op vier continenten. Mendelsohn verweeft 
deze detectiveachtige zoektocht met herinneringen aan een bijna verloren generatie 
joodse emigranten en met diepgaande bespiegelingen over Bijbelse teksten en de ge-
schiedenis van het joodse volk.
Verloren is een boek over de betekenis van mens-zijn, over de manieren waarop we 
voortdurend bezig zijn met het creëren van mythes die ons leven structuur moeten 
geven. Dit unieke boek zal je blik op de wereld blijvend veranderen.

Daniel Mendelsohn is een bekroond auteur, lite-
ratuurcriticus, vertaler, classicus, en docent aan 
Bard College in New York. Hij schrijft voor onder 
meer The New York Times en is vaste boekenrecen-
sent voor New York Magazine. Verloren (2006) 
werd bekroond met verschillende prijzen in bin-
nen- en buitenland, waaronder de Prix Médicis. Een 
odyssee (2018) werd genomineerd voor de Baillie 
Gifford Prize for Non-Fiction. In 2020 verscheen 
zijn essaybundel Pijn en genot.

november 2023 isbn 978 94 031 7141 8 oorspronkelijke titel The Lost

paperback 560 pag. vertaling Ronald Vlek

€ 29,99 nur 320 omslagontwerp bij Barbara

15 x 23 cm foto Matt Mendelsohn

‘Episch en persoonlijk, meditatief en spannend, tragisch 
en soms hilarisch.’ Jonathan Safran Foer

‘Een aangrijpend detectiveverhaal alleen al, maar Verloren wordt verder 
verdiept door bespiegelingen over de onvermijdelijke en onbegrijpelijke 

rol die het lot in ons leven speelt.’ J.M. Coetzee

‘Een diep menselijk verhaal waarin elke getuige een gezicht heeft 
en elk gezicht een verleden en lot.’ Elie Wiesel

‘Zo zorgvuldig geschreven dat het onder je huid kruipt.’ Maarten ’t Hart
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De langverwachte nieuwe roman van een van de meest 
bijzondere en inventieve schrijvers van zijn generatie

Tunde is fotograaf en docent aan een universiteit in Cambridge, Massachusetts. Op 
een dag gaat hij met zijn vrouw op zoek naar meubels en in een antiekwinkel vindt hij 
een Afrikaans beeldje dat door de verkoper ‘authentiek’ wordt genoemd. De winkel 
zelf is gevestigd in een monumentaal huis, met een plaquette die de bloedige koloniale 
geschiedenis ervan uitlegt.
Het bezoek aan de antiekwinkel zet Tunde aan het denken over het westerse begrip 
authenticiteit en hij komt tot de conclusie dat hij maar weinig medelijden heeft met 
het lot van de kolonisten. Tijdens zijn colleges op de universiteit en een reis naar Lagos 
blijft hij nadenken over hoe wreedheden in de geschiedenis zich verhouden tot het 
heden.
In Trilling vlecht Teju Cole een mozaïek van literatuur, muziek, ras en geschiedenis. 
Door de ogen van Tunde, en uiteindelijk vele andere stemmen, komt een verrassende 
en essentiële vertelling tot leven.

Teju Cole werd in 1975 in de Verenigde Staten ge-
boren en groeide op in Nigeria. Hij is schrijver, foto-
graaf en kunsthistoricus en de auteur van Elke dag 
is voor de dief en Open stad, dat onder meer werd 
bekroond met de PEN/Hemingway Award en de 
Internationaler Literaturpreis.

oktober 2023 isbn 978 94 031 3043 9 oorspronkelijke titel Tremor

paperback 256 pag. vertaling Paul van der Lecq

€ 22,99 nur 302 omslagontwerp Dog and Pony

13,6 x 21,5 cm foto Maggie Janik

‘Ik sta altijd versteld van Teju Cole’s schrijven – de schoonheid ervan, 
en de intimiteit, complexiteit en helderheid. Trilling is een ingetogen 

en tegelijk duizelingwekkend boek.’ Deborah Levy
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Na Zon en 2050 zet Verhelst met Zabriskie 
de kroon op zijn poëtische verbeelding van 

waar we als mensheid op afstevenen 

Wie of wat zullen we vinden
als we ’s nachts plankgas over de zoutvlakte scheuren
onder de onmetelijke sterrenhemel –

wat zal er in het licht van de koplampen springen?
Heeft het fosforescerende ogen?
Zal het ons tijdens die ene seconde willen aankijken?

In Zabriskie wordt de ene na de andere reis ondernomen – een droom achterna. Tijdens 
die voyages zijn er rituelen, gezangen, luchtspiegelingen, visioenen en openbaringen. 
Er is het zoeken naar vormen van afscheid, maar telkens is er ook het verlangen een 
glimp op te vangen van een sneeuwluipaard, een zabriskie, omdat het leven betekenis-
loos is zonder verlangen.
Zabriskie is een ode aan kunst, aan hoop, aan rituele taal, aan beelden, aan poëzie. 
Verhelst schept een draaikolk van betekenissen in een verbluffend universum. 

Peter Verhelst (1962) is een veelvuldig gelauwerd 
dichter, romancier en regisseur. Voor zijn poëzie 
kreeg hij onder meer de Jan Campert-prijs, de Paul 
Snoekprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs, de Awater 
Poëzieprijs en driemaal de Herman de Coninckprijs. 
Voor zijn gehele oeuvre ontving hij de Constantijn 
Huygens-prijs.

oktober 2023 isbn 978 94 031 3271 6 omslagontwerp Moker Ontwerp

paperback 128 pag. foto Stephan Vanfleteren

€ 22,99 nur 306
16 x 21,5 cm  

‘Peter Verhelst heeft een adembenemend oeuvre. 
Het is literaire onrust die naar een geheel eigen universum leidt, 

soms prachtig intuïtief, soms donker, kritisch en pulserend.’ 
Juryrapport Constantijn Huygens-prijs 



47

Geheel geactualiseerde editie, 
met een nieuw voorwoord

‘Ik besef nu pas hoe verdoofd ik altijd ben,’ verklaarde een van de deelnemers aan een 
experiment dat filosoof Hans Schnitzler sinds 2016 met zijn studenten doet: een digitale 
detox van een week. Inmiddels is, mede onder invloed van de coronacrisis, de gemiddel-
de schermtijd steeds verder gestegen, nemen de zorgen over de verslavende werking van 
een app als TikTok toe en woedt er een discussie over een landelijk smartphone-verbod 
op scholen. 
Zijn we inderdaad allemaal in smartphone-zombies aan het veranderen? En als dat zo 
is, wat betekent dat dan precies? Worden we ongevoeliger, zijn we verslaafd, hebben 
we minder aandacht voor elkaar? Staat de smartphone eigenlijk nog wel ten dienste 
van ons, of staan wij ten dienste van de smartphone?
Voor Digitale detox, een herziene uitgave van Kleine filosofie van de digitale onthouding, 
sprak Schnitzler met twintigers over hun detox-ervaring. Hun getuigenissen roepen 
fundamentele en ongemakkelijke vragen op over onze verhouding tot de scherm
wereld. Schnitzler neemt deze verhouding op filosofische wijze kritisch onder de loep.

Hans Schnitzler (1968) is filosoof en publicist. Hij 
is columnist voor journalistiek platform Follow the 
Money, medegrondlegger van de Bildung Acade-
mie, en hij publiceert essays en opiniestukken in 
NRC Handelsblad, Trouw, De Groene Amsterdam­
mer en De Morgen. Daarnaast is hij ook vaak te gast 
als spreker op zowel televisie als radio. Eerder ver-
schenen van zijn hand Het digitale proletariaat 
(2014) en Wij nihilisten (2021), dat op de shortlist 
van de Socratesbeker 2022 stond.

november 2023 isbn 978 94 031 3038 5 omslagontwerp Jan van Zomeren

paperback 144 pag. foto Frank Ruiter

€ 18,99 nur 730
12,5 x 20 cm     

‘Opzienbarend. Een confronterend boek dat aan het denken zet 
over het eigen smartphonegebruik.’ hp/de tijd

‘Een even sterk als verontrustend essay over de invloed van de 
smartphone op het wezen van de mens.’ de volkskrant
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Virtuoze bundel beschouwingen 
van P.C. Hooft-laureate

Als dichter, schrijver en vertaler is Anneke Brassinga kind aan huis bij het woord. Na 
veel te hebben geschreven over de onzekerheid der dingen, richt zij haar speelse, maar 
uiterst grondige manier van kijken nu op het fundament onder alles wat haar beweegt: 
de taal. Met wervelende eruditie verkent ze bijvoorbeeld de valkuilen en vreugden van 
het vertalen, de moed van George Orwell, het blauw van Anna Blaman, en Winnie-
the-Pooh als oerboek. Brassinga toont haar beheersing van de taal in vele verschij-
ningsvormen: columns, essays, poëzie, vertalingen, en zelfs een libretto worden 
dooreen opgediend. Tussen de regels is Crudités een pleidooi voor het weerbarstige en 
het ongemakkelijke van kunst en van literatuur in het bijzonder. 

Anneke Brassinga (1948) is dichter, prozaïst, es-
sayist en vertaler. In 2008 ontving ze voor haar gehele 
oeuvre de Constantijn Huygens-prijs en in 2015 
voor haar poëzie de P.C. Hooft-prijs. Eerder 
schreef zij de prozabundels  Hartsvanger (1993), 
Hapschaar  (1998, ECI-prijs 2001),  Het zere 
been (2002), Bloeiend puin (2008) en Grondstoffen 
(2015). Daarnaast is zij veelgeprezen vertaalster 
van onder meer Oscar Wilde, Denis Diderot, Her-
mann Broch, Vladimir Nabokov en Sylvia Plath.

november 2023 isbn 978 94 031 3026 2 omslagontwerp Tim Bisschop

paperback 224 pag. foto Anneke Brassinga

€ 24,99 nur 323
12,5 x 20 cm

‘Brassinga maakt, via de omweg van de verbeelding, 
de werkelijkheid vlietend, onzeker en vrolijk. Spannender 

kun je het als lezer niet wensen.’ vrij nederland
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isbn 978 90 234 9717 2
€ 15,-

isbn 978 90 234 9799 8
€ 19,99

isbn 978 94 031 9681 7
€ 20,99

isbn 978 90 234 7667 2
€ 21,99

100 jaar gerard     reve (1923-2023)

Op 14 december 2023 is het exact honderd jaar 
geleden dat Gerard Reve werd geboren.

Bestel nu deze vier hoogtepunten uit zijn magistrale oeuvre 
met extra korting bij uw vertegenwoordiger.
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september 2023 isbn 978 94 031 3054 5 omslagontwerp Moker Ontwerp

paperback 336 pag. posterontwerp Isaac Gozin

€ 15,- nur 301
13,6 x 21,5 cm

WIL vertelt het verhaal van drie jonge mensen die trachten te overleven in een 
bezette stad, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De verfilming van Jeroen 
Olyslaegers’ meesterwerk zal eind september in de bioscoopzalen te zien zijn. 

‘Een belangrijk en confronterend boek waarin het 
verleden continu resoneert met het heden, in een stijl 

“op het scherp van een scheermes”.’ 
 nrc handelsblad 

‘Jeroen Olyslaegers heeft ’m te pakken, zijn Grote Roman. 
Hij schreef zijn Het verdriet van België, zijn 

De Kapellekensbaan en bovenal zijn eigenste WIL.’ 
 de standaard

‘Deze sterke roman is een bewijs dat er aan 
de overweldigende hoeveelheid oorlogsliteratuur nog 

altijd iets waardevols kan worden toegevoegd.’
 de volkskrant

Nieuwe editie ter gelegenheid van de 
verfilming van WIL door Tim Mielants

€15,-
Vanaf 27 september 2023 in de Belgische 

en Nederlandse bioscopen
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Midprice-editie van het spannende vervolg  
op De waarheid over de zaak Harry Quebert

Meer dan 25.000 exemplaren verkocht

Wanneer het rustige stadje Mount Pleasant 
wordt opgeschrikt door de gruwelijke moord 
op de jonge Alaska Sanders, denkt de politie 
al snel de dader gevonden te hebben. Maar 
elf jaar later blijkt niets minder waar. Met 
hulp van de bevriende schrijver Marcus 
Goldman besluit de plaatselijke sergeant het 
onderzoek te heropenen.

‘Dicker is een van die zeldzame 
schrijvers die de lezer bij zijn 
nekvel grijpen en niet meer  

loslaten tot de laatste pagina.’  
de standaard

oktober 2023 isbn 978 94 031 3055 2 oorspronkelijke titel L’Affaire Alaska Sanders

paperback 576 pag. vertaling Angela Knotter

€ 17,50 nur 302 omslagontwerp bij Barbara

15 x 23 cm

Hét boek over de ongekende macht 
van onze hormonen, nu als midprice 

12.500 exemplaren verkocht

‘Max Nieuwdorp is de best denkbare 
expert om je alles te vertellen wat je 

altijd hebt willen weten over 
hormonen.’ Marcel Levi 

‘Toegankelijk boek waarin 
wetenschappelijke bevindingen, 

verhalen van patiënten en medische 
geschiedenis hand in hand gaan.’  

de volkskrant

‘Fascinerend boek boordevol helder 
uitgelegde informatie over de 

enorme rol die hormonen spelen bij 
het nemen van beslissingen, liefde, 

stress, veroudering…  
Kortom: bij alles.’ margriet

oktober 2023 isbn 978 94 031 3053 8 omslagontwerp Sander Patelski

paperback 352 pag.
€ 15,- nur 320/870
13,6 x 21,5 cm

€15,-

Max Nieuwdorp
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‘Wanneer zijn grootvader achterwaarts het 
zwembadtrapje afdaalt, ziet Hugo een 

kleine tatoeage onder zijn bovenarm, een donker 
cirkeltje op zijn witte vel. Hij kijkt nog eens, het 
bevindt zich een centimeter of twintig onder zijn 
linkeroksel. Het kan volgens hem niets anders dan 
een tatoeage zijn. De oude man laat zich onder 
water zakken en komt snuivend weer boven. Is het 
misschien de eerste letter van de naam van zijn 
grootmoeder, Odilia, vraagt de jongen zich af, of is 
hij lid geweest van een of ander geheim genootschap 
met zo’n merkteken? Voor dat eerste lijkt zijn groot-
vader hem niet romantisch genoeg, zonder het te 
weten nadert hij met zijn tweede veronderstelling 
de werkelijkheid al een stuk dichter. 

De kleine gebeurtenis aan de rand van het zwembad 
zal Hugo zich zijn leven lang herinneren als het 
begin van iets, het water en het licht, de zeurende 
droefheid en de euforie om zijn verlatenheid, en ook 
de tatoeage onder de arm van de oude man met zijn 
bleke ogen, op die zomermiddag in het warmste 
jaar sinds het begin van de meteorologische metingen 
in 1705.’

OP DINSDAG 19 SEPTEMBER VERSCHIJNT 
DE GROTE ROMAN VAN DIT NAJAAR 
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