
Die schrijvers zijn tot alles 
bereid om op te vallen!

Een grap, zonder 
twijfel.

Die uitgever is echt uitgekookt. 
Een goede manier om zijn laatste 

boek, ‘De moord op Roger 
Ackroyd’, te promoten.

Ik had het niet 
beter gekund.

Het perfecte raadsel!

Mr Christie, wat hebt u met het  
lichaam van uw echtgenote gedaan?

Londen, 7 december 1926
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Londen, Home Office

We moeten deze 
zaak ernstig nemen. 
De kranten staan 

er vol van...

Klopt het dat ze een brief 
verstuurd heeft met de boodschap 
dat ze voor haar leven vreesde?

De politie van Sunningdale 
zou zo’n brief ontvangen 

hebben. Maar we wachten nog op 
           bevestiging, minister.

Dit is geen doordeweekse vrouw 
maar een schrijfster. Ze moet 

absoluut teruggevonden worden!

Terecht. Haar mantel en 
papieren lagen nog in haar auto, 

die teruggevonden is 
in een gracht.

Hoe durft u me te beschuldigen? 
Ik ben doodongerust...

Politiekantoor van Berkshire
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Zeg nog eens waar u 
was op 3 december?

Wel...

Ik luister.

Ik was op stap.

Waar?

In Godalming, bij vrienden, 
om te golfen.

In goed gezelschap?

Dat zijn uw zaken niet!

Mr Christie, door uw houding begin 
ik te denken dat u wel degelijk 

   iets met de verdwijning 
van uw vrouw te 

maken hebt!

Agatha heeft net haar dierbare 
moeder verloren. Daardoor 
is ze kwetsbaar. Ze heeft me 

vreemde brieven gestuurd, met 
zelfmoordgedachten.

Hoofdinspecteur Kenward heeft ook 
een brief ontvangen. Uw echtgenote 
schreef dat ze bevreesd was voor 
wat haar zou kunnen overkomen.

Ik ben geen 
moordenaar!

Het is nog te vroeg om dat te 
zeggen, Mr Christie. Jammer, maar 

zonder lijk geen misdaad...
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Harrogate, Hydropathic Hotel, 4 december 1926
Goedenavond, mevrouw.

Ik kom net aan uit Zuid-Afrika, 
de Kaap. Een goede kamer, 
alstublieft.

Zeker, 
mevrouw.

Ik heb een kamer op de eerste 
verdieping, met warm en koud 
water, en zicht op het park. 
Die kost 7 guineas per week.

Dat is perfect.

Hoelang denkt 
u te blijven, 

mevrouw,

Dat weet ik nog niet. 
Hebt u een kluis?

   Nee, mevrouw, 
mijn excuses. In de 
kelder staat wel een 

veiligheidskast, 
maar...

Dat 
volstaat.

Goed, 
mevrouw.

We hebben maar één sleutel, 
verliest u die dus niet.

Uiteraard niet.

Op welke 
naam mag ik u 
inschrijven?

Neele. Teresa Neele.
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Mmm...

Sterk, die keuze voor 
een nieuwe identiteit.

De familienaam van zijn 
maîtresse. Enfin, dat denk ik.

Ik weet het.

Deze enscenering heeft me danig uitgeput.

Is alles verlopen zoals gepland?

Ik ben iets voor 22.00 uur vertrok-
ken. Boven heb ik eerst Rosalind 

geknuffeld. Ze was aan het slapen.
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Mijn auto heb ik achtergelaten in Surrey, vlak bij een vijver.
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Dan heb ik in het station van West 
Clandon een trein naar Londen genomen.

Met mijn goede vriendin Nan heb 
ik daar mijn plan verder uitgekiend. 
Vanmorgen ben ik vanuit King’s Cross 

naar Harrogate vertrokken.

Je bent net een van je personages. 
Blijkbaar wil je van je leven graag een        
                               roman maken.

Alsof u een 
leven hebt buiten 

mijn boeken.

Zeg, is het geen tijd voor een kleine 
zenuwinzinking? Ik zou het wel 

begrijpen: moeder bezweken aan een 
bronchitis, een ontrouwe echtgenoot...

Hou op! 
En ga weg!
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