
Alle berekeningen waren 
duidelijk: 18 april 1938 

zou het einde van de 
wereld worden.

Een komeet die al 
enkele weken aan 

de hemel schitterde, 
zou met de aarde 

botsen. Dat zou het 
einde betekenen van 
de mensheid en van 

alle leven op 
aarde.

Als bij mirakel miste 
de komeet ons. Het 
scheelde maar een 
paar kilometers.

Hij explodeerde in 
de hoge atmosfeer 

en binnen enkele tellen 
had onze planeet er 

duizenden satellieten bij.

Niemand weet welk levend 
wezen het eerst in 

contact kwam met een 
stukje van de komeet.

Misschien was ít de 
Ierse koe die plots een 

wiskundegenie werd.

Of de walvis waarover 
tweehonderd getuigen 

vertelden dat ze hem rond 
dezelfde tijd boven zee 

zagen vliegen.



Wat vaststaat, is dat in 1941
 een Franse soldaat voor 
ín Duits executiepeloton de 

kogels door zich heen 
voelde gaan zonder dat 

hij gewond raakte.

Twee jaar eerder 
had hij een mooie steen 
gevonden. Wellicht was 
hij de eerste mens die 

een stukje van de 
komeet vond.

T ijdens de oorlog 
gebeurden overigens 
meer onverklaarbare 
dingen. Maar dat werd 
pas na de bevrijding 

duidelijk.

De fragmenten 
van de komeet 

hadden allemaal een 
bepaalde kracht die 
werd overgedragen 
op de eerste mens 
die ze opraapte.

Nadat de kracht 
was overgedragen, 
verdween die uit de 
steen. Slechts ÈÈn 

persoon werd drager 
van de kracht.

Na de dood van 
de drager, was 

de steen opnieuw 
opgeladen en 
gaf zijn kracht 

daarna door aan 
de volgende 
persoon.
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De stukken komeet waren 
bijzonder kostbaar. Ieder-
een ging ernaar op zoek. 
Ze werden ësupernuggetsí 
genoemd, superklompjes.

Overal ter 
wereld werd 
naar boven 
gekeken, in 
de hoop dat 

nog ergens ín 
klompje uit de 

lucht zou vallen.

Avonturiers 
trokken de wereld 
rond op zoek naar 

de waardevolle 
stenen.

Door de stenen 
ontstond een nieuw 
beroep: superheld.

En, in het kiel-
zog ervan, een 
tweede beroep: 
superschoft.

Zo zie je maar. 
Super genoemd worden, 
betekent niet per se 
dat je super bent.
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Het is nooit mijn  
 droom geweest om 

een superheld 
te worden. Ik wilde 
alleen ín goeie 
voetballer zijn.

Maar de 
coach 

haalde me 
nooit van 
de bank. 
Dat was 

mín drama.

Nee maar! 
Het hele 

Middenveld 
Ligt open! 
Speel die 
Bal rond, 
Stelletje 
Lamzakken!

...Veld op, jij! Of ben je doof?

Invallen? 
Ik... weet u 
dat zeker?
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Ik kreeg 
eindelijk 
mín kans.

U kunt op 
me rekenen, 

coach.

Dit wordt een ramp!

HIER, 
DIE BAL!

Ik had mín 
lot in handen!

Jaren door-
gedreven 
training 

zouden nu 
renderen.

Komaan, 
jongen! Laat 
ze zien wat 
je kunt!

Toe 
maar, 
Ziad. 

Vooruit!
Niets of 

niemand zou me 
tegenhouden.

JAAAAA! Een complete 
triomf... als ít 
geen owngoal 
was geweest.

TOK!
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Ben je misschien 
kleurenblind?

Nee, met mín 
ogen is alles 

in orde!

Of wilde 
je onbewust dat 
je ploeg zou 
verliezen?

Ach nee, mam. 
  Maar het was de eerste 
  keer dat ik tijdens een 
  echte wedstrijd mocht 
  invallen. Alle andere 
  bankzitters waren 

 geblesseerd.

Ik raakte 
in paniek.

Waarom mag 
jij niet vaker 

spelen? Ik zal íns 
 met die coach gaan  
 praten. Dan moet hij 

me maar openlijk 
zeggen dat mín 

zoon geen talent 
heeft.

Nee, niet 
doen! Je bent 

gek!

Hij zegt ook 
niet dat ik geen 

talent heb.

Hij zegt 
dat ik te dik 
ben en dus 
te traag.

Je bent niet dik. 
Je hebt een licht 
overgewicht. Dat 
heeft hormonale 

oorzaken.

Omdat hij 
iedere dag 
kebab met 
friet eet.

Heeft er niks 
mee te maken. 

Dat is een even-
 wichtige maaltijd:  
 sla, uien, tomaat,  
  gezond vlees, 
  tarwe en aard-
    appels.

Groenten, 
proteÔnen, 
granen, 
zetmeel 

en zuivel-
producten, 
door de 

botersaus. 
Alles wat 
artsen 
gezond 
vinden.

Heb je het artikel 
gelezen dat ik je gaf? 
Over de glykemische 
index van voeding?
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Gezwets 
van veganisten! 
Kijk dan! Ik eet 
al dertig jaar 

hetzelfde en ik heb 
geen greintje 

vet!

Ziad is wel 
snel. Je zei 

zelf dat niemand 
op het veld hem 
kon bijhalen.

Dat moet 
die coach 
van jou 

toch ook 
zien.

Hij moet 
het kunnen zien, 
hË. Zelfs tijdens 
de trainingen 
laat hij me 
op de bank 

zitten.

Hoe train 
jij dan?

Eh... Op mín 
telefoon.

Zeg je 
nu dat we 
al jaren 
betalen 
voor...


