
Het spijt me, Jago. Voor fris water en wat hooi 
moet je nog een beetje geduld oefenen. We 

zoeken een herberg voorbij de stad. 

Als ik in Bruocsella* mijn kop 
laat zien, hang ik. Letterlijk dan. 
Ze kennen me nog van vroeger 

toen ik. . .

Soldeniers van de 
stadswacht.. . Aan de 
bagage te oordelen 

gaan ze op reis.

De soldeniers zijn in de minderheid, 
maar ze kennen hun vak en.. . 

Bij Sint-Joris! 
Ze worden 

overvallen?!

JAAAAAAAHHH!!!

* Brussel

Wat is 
dat?!



Het gaat mis! Dat gespuis 
maakt die kerels in! Dat 

kan ik niet laten gebeuren! 
Vooruit, Jago! 

Jaaah!

Giganta! 
Kijk!

Verdomd!
Neem de kist! 
Ik hou hem 

tegen!



Sterf, 
ridder!

Niet 
vandaag!

Da’s al 
één! En nu de rest van 

het gespuis!

Aaargh!



Ik maak 
hem af!

Had je 
gedacht! 

Hiervoor zul 
je boeten, 

ridder!

Dank, heer.. .  Zonder 
u hadden we het niet 

gehaald. Geen dank.. . Wie is dat 
vrouwmens?

Men noemt haar 
Giganta, de bruut 
van Bruocsella.

Dat zegt 
genoeg en.. . 

Aaaahrr.. .

U bent gewond. Zo 
kunt u niet doorreizen. 
We brengen u naar de 
stad. Daar zullen ze u 

verzorgen.

Of een kopje kleiner 
maken als ze zich 

herinneren wie ik ben.. .



Johan van Horst?! 
Dat jij je hier nog 
durft te vertonen. 

Waarom ben je niet in 
Engeland gebleven?

Ik ben op weg 
naar Horst voor 

persoonlijke 
zaken.

Ach zo.. . 
Mag ik je voorstellen 
aan het bestuur van de 
stad? Laat me even je 

geschiedenis schetsen 
voor deze fijne mensen.. .

Johan was in zijn jeugd erg bekend in Bruocsella. Of moet ik zeggen ‘berucht’. De rechterhand van 
Petrus Warmoes, leider van een bende criminelen die het mes niet schuwden.. .

. . .tot mijn voorganger, Herman II, 
hen allemaal kon arresteren 

tijdens een razzia en hen 
veroordeelde tot de strop.

Alleen Johan kon zijn vel redden. Jan van Horst was in de stad 
en zag in de jonge snaak uitstekend riddermateriaal. Hij kocht 

de wacht om en haalde hem uit de cel.

Klopt, hij 
bracht me 

meteen naar 
Horst.

De toenmalige burggraaf wilde Johan met geweld 
terughalen, maar de politiek stak er een stokje 
voor. Jan van Horst had belangrijke connecties, 

die men niet tegen de haren in wilde strijken.

Ondertussen ben je een ridder 
geworden. Met een uitstekende staat 
van dienst en een vaste benoeming aan 

het hof van koning Eduard.



Nu brengt het lot jou weer 
hiernaartoe.. . En is het mijn 

plicht je geval voor te leggen 
aan de verantwoordelijken 

voor de rechtspraak in de stad. 
Wat denken jullie, heren? 

U kent mijn visie, heer. Als rechter van 
de stad beschouw ik elke bewoner als 
gelijk voor de wet. Een verleden als 
het zijne kan niet ongestraft blijven, 

ook al is hij een ridder. 

Daar ben ik het 
mee eens.

U hoort het, Johan. De rechter én 
de baljuw willen gerechtigheid. 

U komt hier dus niet zonder straf 
onderuit. 

Dat begrijp ik, heer. Maar ik ben 
niet langer die boef van toen. 
Tegenwoordig hou ik me aan de 

riddercode.

Ja, ik hoor dat je 
met gevaar voor 
eigen leven die 

overvallers te lijf 
bent gegaan. Dat 

pleit in je voordeel. 
Ze waren uit op 

het kistje dat de 
wachtmeester bij 

zich had. 

Daarin zat de nieuwe kroon 
die de Duitse keizer liet 

fabriceren in het Byzantijnse 
rijk. Er zijn de laatste 

tijd strubbelingen met de 
Duitsers, dus had ik bij wijze 
van tegemoetkoming de keizer 
aangeboden om zijn kroon op 
te halen en naar Duitsland te 

brengen.

Mocht deze gestolen worden, 
dan zouden de Duitsers dat als 
een ernstige nalatigheid zien. Je 
hebt een oorlog voorkomen, dus 

zal ik je doodstraf omzetten.

Heer? Hoe bedoelt u? 
Dat kan ik niet toestaan! 

Ik.. .

Rustig, heer Jacob. Luister.. . Bruocsella stikt van de dieven, zakkenrollers, bedelaars, huurlingen, 
hoeren.. . maar die gehoorzamen tegenwoordig slechts één iemand. De Vleerkoning!

Wie is 
dat? 



Geen idee, heer. Het is 
een spook, een schim. 

Hij werkt steeds vanuit 
het verborgene. 

Zelf vermoed ik dat 
het iemand is uit de 
hogere kringen. Uit 
het bestuur van de 

stad zelf.

één van ons?! 
Maar.. . Heer?!

Rustig heren, 
het lijkt wat 
overdreven.. .

Dat vind ik niet. Vanuit die 
machtspositie kan iemand 

makkelijk criminele 
activiteiten organiseren en 
ze uit het zicht van de wet 

houden. Bovendien ben ik het 
beu dat die Vleerkoning de 
stad nu al maanden onveilig 

maakt.

Daarom heb ik 
besloten dat 

Johan hem moet 
oppakken. 

Wat?! Maar.. . Heer! Ik 
voer zelf onderzoek 
naar de Vleerkoning! 
Een buitenstaander 
loopt alleen maar 

in de weg.. .

. . .van een onderzoek dat al weken 
nergens toe leidt! Ik wil resultaten 
zien! De ridder neemt deze opdracht 

over, begrepen?!

Jawel, 
heer. 

Lever mij de 
Vleerkoning en je 
bent een vrij man.

Ik waardeer het gebaar, 
heer, en zal deze opdracht 

ter harte nemen. 

Dat is je geraden. 
Als je faalt, laat ik 
je alsnog ophangen. 

Begrepen, 
heer.. .

Doen we hier 
wel verstandig 

aan, heer? 

Wel, als de helft van wat ik over 
hem gehoord heb klopt, hangt de 
Vleerkoning straks aan de galg. 

Ondersteboven, uiteraard. Hahaha!




