
Kan het wat stiller, 
alsjeblieft? Ik kan me 

niet concentreren!

Drie  
partijtjes!

Java de 
bloeddorstige! 

Ik daag je uit 
voor een duel!

Ga maar 
in de rij staan, 

want ik moet nog 
enkele andere 

piraten in het zand 
doen bijten.

Je kunt niet in de rij 
gaan staan voor je 

lotsbestemming!

Wie wint, 
krijgt de schuit...
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Brigantijn is van 
mij! Ik laat niemand 

er zomaar mee 
wegvaren!

Geef je over of
sterf, garnaal! Dit schip is 
te klein voor ons allebei!

We zijn wel met 
z’n drieën, hè!

Weet iemand 
waar mijn 

lat is? Nu niet, 
Dico...

Zodra ik mijn huiswerk 
af heb, laat ik jullie 

zien hoe échte piraten 
vechten.

Enterhaken!
Nee! Je moet 

‘enteren’ roepen 
als je op een 

schip klimt. Maar ik ben al 
aan boord.

O... Ja... 
Juist. Wat roep 

ik dan?

Wat je 
maar wilt. 

We beginnen 
opnieuw.

Kunnen we opnieuw 
beginnen vanaf 

onze piratennamen? 
Ik heb een betere.

Gaan jullie nu 
nog duelleren, 

of niet?
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Bermuda-
driehoek!

Oeps...

Niet 
waar!

Je bent 
dood!Nee!

Hebben jullie die oefening 
over de driehoeken 

gemaakt?
 Waar is mijn 

geodriehoek?

Doder van 
de diepzee!

Sidderende 
aal!

Koraal-
duivel!

Moordende 
murene!

Haaienaanval!  
Ik verscheur je!
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Daarbeneden 
ligt iets.

Ga jij, 
Ro?

Ga jij, 
Yav?

Ga jij, 
Dico?

Het ruikt daar 
naar krab...

Ja, naar 
zombiekrab...

Of naar 
de Kraken, die 

nooit zijn tanden 
poetst.

In ieder 
geval ligt 

daarbeneden 
iets...

Straks wordt zijn 
hand eraf gebeten!

Ach! 
Je kletst 

uit je...

Ik heb het gat 
groter gemaakt. 

Wie klimt naar 
beneden?

Hij werd gebeten 
door een giftige 

plank!

...nek.

Je wijsvinger 
is naar de 

haaien.

Ik haat 
splinters!

Blad...

Steen...

Put!
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Ha! Jullie scharen 
vallen in de put en 

roesten! Jullie klimmen 
dus als eerste naar 

beneden.

Nee! Het waren 
plastic scharen, dus 
jij verliest, want je 
put is vervuild. Toch, 

Ro?

Stom spel! Door 
jullie gaat de hele 
planeet nog naar 

de haaien.

Wat zeul jij 
allemaal mee in je 
zakken?! Je bent 

superzwaar!

We schakelen 
over op vleer-

muismodus...

Nachtzicht 
geactiveerd!

Woooow...

Zeg op! 
Wat zie je?

Ik ruik iets! En 
het stinkt!

Laat me niet 
vallen, hè!

Nee, 
nee.

Oeps...

Yav? Ik heb 
een doos 

gevonden...

En een 
hele vieze 

ton.
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Ik kan ook 
nooit op jullie 

rekenen, hè!

Knoop dan je 
veters beter 

dicht!

Ze komen 
altijd los!

Koop dan 
schoenen met 
klittenband.

Klittenband 
voor op je 
mond, ja!

Wat zit er in 
de doos, Ro? Je kunt die beter 

niet openmaken! Straks is 
het net zoals met de lamp 

van Aladdin en komt er 
een geest uit die al 

onze wensen vervult!

Dat zou toch 
cool zijn? Eh... Ja. Wat als het de 

walgelijke adem 
van Poseidon is?

Of stof van een 
gevriesdroogde piraat...

Het is...

Leeg?!

...

Nee, er 
zit een klein 
spinnenweb 

in.
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Tot morgen, 
jongens.

Tot morgen, 
Ro! Niet blijven 

piekeren, hè! Ja...

Ik droomde 
dat je mijn 
zak droeg.

Droom 
verder!

Dico, wil 
jij mijn zak 

dragen?

Brigantijn, 
die de zee 
bedwingt!Ach... 

Je mama 
heeft je 

een mooie 
boot na-
gelaten.

hop!

Dan had 
ze hem dui-
delijk niets 

te zeg...

Balen!

Ik snap 
het niet...

Misschien is het 
een bericht van 

je mama?

AUUU! Wel een 
mooie doos, 

toch?
Een doos om 
koekjes in te 

bewaren...
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