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Deel 1 

ROLLETJES 
OP JE OREN
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[schutbladen]
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Hoi, ik ben Dagfrid. Ja, ik weet het. 
Echt een rotnaam. Al mijn vriendin-
nen hebben leuke namen, zoals Sol-
veig of Astrid.

Ik ben een Vikingmeisje.
Het leven van een Vikingmeisje is 

best simpel.
Zodra je geboren bent, gaat je blonde 

haar groeien. En als het lang genoeg is, 
maakt je moeder er twee vlechten in. 
En dan moet je wachten tot je vlechten 
lang genoeg zijn om er rolletjes boven 
op je oren mee te maken. 
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Daarna doen ze je een soort jurk 
aan. Dat ding is superlang en gaat 
altijd tussen je benen zitten. Zo’n  
jurk is niet handig als je over de rot-
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sen wil rennen of wil gaan varen om 
Amerika te ontdekken.

Als meisje moet je allemaal héél 
nut tige dingen leren, zoals het haar 
van andere Vikingmeisjes vlechten 
of van die superlange jurken maken  
die altijd tussen je benen gaan zitten. 

En koken. Of beter gezegd, vis dro-
gen, want dat eten we hier elke dag.

Ik haat vis! Mama heeft van alles 
geprobeerd om me vis te laten eten. 
Rauw, in soep, gebakken of zelfs met 
honing. Denk maar niet dat ik daar in-
trap, het is nog steeds vis.
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