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“Larcenet verstaat als geen ander de kunst om de menselijke psyche uit 
te diepen en te verbeelden.” – De Morgen DE WEG

MANU LARCENET

Een graphic novel van Manu Larcenet (Het verslag van Brodeck).

Verstripping van de roman De weg door Cormac McCarthy, in 2007 
bekroond met de Pulitzerprijs en in 2009 verfilmd met Viggo Mortensen in 
de hoofdrol.

De apocalyps heeft plaatsgevonden. De wereld is verwoest, bezaaid met assen 
en kadavers. Een vader dwaalt met zijn kind over de weg, ze duwen een karretje 
vol zonderlinge voorwerpen. Door de regen, de sneeuw en de koude trekken 
ze naar de zuidkust, wat er van de mensheid overblijft, wordt geteisterd door 
kannibalen. Zullen ze hun zwerftocht overleven?

19 juni 2024

Hardcover
160 pagina’s
24,5 x 30,5 cm
€ 29,99

ISBN 9789085587378

Leverbaar via CB

Manu Larcenet, geboren op 6 mei 1969 in Parijs, is een Franse stripauteur 
en illustrator. Zijn artistieke carrière begon in de jaren ‘90, waar hij 
aanvankelijk bekendheid verwierf door zijn humoristische strips zoals 
Fluide Glacial. Larcenet brak pas echt door met zijn meesterwerk De 
dagelijkse worsteling, een aangrijpend verhaal dat de complexiteit van 
het dagelijks leven verkent. Met een unieke stijl die zowel expressief als 
introspectief is, heeft Larcenet zich gevestigd als een veelzijdig kunstenaar. 
Zijn bekroonde werken, waaronder Blast en Het verslag van Brodeck, 
getuigen van zijn vermogen om diepgaande thema’s te verkennen met 
zowel emotionele diepgang als visuele pracht. Manu Larcenet blijft een 
invloedrijke kracht in de wereld van de Europese stripkunst, waar zijn 
creatieve genialiteit en verhalende finesse bewondering oogsten.



10

1-160_LA-ROUTE.indd   10 29/01/2024   15:37

11

1-160_LA-ROUTE.indd   11 29/01/2024   15:37



“Mario Boon kent het klappen van de zweep, en daarmee bedoelen we 
niet het folteren van gevangenen, maar hoe hij een verhaal in elkaar 
moet steken om spanning, drama en een historische achtergrond te 

verwerken.” – Stripspeciaalzaak.be

Vreemde vogels boven Eben-Emael

MARIO BOON EN MARC SAENEN

Gebaseerd op ware getuigenissen van Belgische en Duitse soldaten.

Scenario van Marc Saenen met tekeningen van Mario Boon (Onze oorlog).

Sfeervol ingekleurd door Shirow Di Rosso.

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 werd er op de grens van België en Nederland 
militaire geschiedenis geschreven.  Een elite-eenheid Duitse parachutisten 
landde met zweefvliegtuigen bovenop het plateau van Eben-Emael en schakelde 
het oninneembaar geachte fort uit met speciaal daarvoor ontworpen explosieve 
ladingen. Deze onverhoedse aanval luidde het begin in van Hitlers westers 
offensief dat uiteindelijk zal leiden tot de capitulatie van Luxemburg, Nederland, 
België en Frankrijk. In dit verhaal volgen we het fictieve maar op ware 
getuigenissen gebaseerde relaas van Belgische en Duitse soldaten die deelnamen 
aan deze korte, maar hevige strijd. Van de eenvoudige milicien Jules Renard, 
de latere verzetsman Reinier Cremers tot de stoutmoedige paratroeper Helmut 
Wenzel, elk heeft zijn eigen verhaal in deze verbluffende raid. De herinnering 
aan hun moed en opoffering liggen aldus aan de basis voor dit stripboek.

15 mei 2024

Hardcover
56 pagina’s
21,7 x 28,7 cm
€ 16,99

ISBN 9789002281624

Leverbaar via CB

Onze Oorlog vertelt het verhaal van verzetsman Piet Swijsen en Karel 
Verstoffelt, Oostfronter en bewaker in het Auffanglager Breendonk, en 
hoe ze ondanks hun diametraal andere levenslopen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog toch een gemeenschappelijke verstandhouding hebben in de 
bokssport. Dit verhaal is mede gebaseerd op ware gebeurtenissen tijdens 
en na de SS-razzia in Sint-Truiden op 25 mei 1943.

HC | 64 pag. | € 16,99 | ISBN 9789462108349
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Zoals je weet zijn onze doelen in het oosten behaald. 
Het wordt tijd om onze blik te verleggen naar 

het Westen. Parijs moet vallen! 
En zoals iedereen weet loopt 
de weg naar Parijs door 

België. 

En daar heb ik jouw 
expertise voor nodig! 
Ik weet dat jij een 

uitstekende zweefvlieger 
bent en dat zullen we 
maximaal benutten. 

Ik heb daarom zelf 
een plan bedacht!

Hermann, pak 
de nieuwe 
kaarten.

Eben-Emael! 
Het Albertkanaal is onze grootste hindernis om door te kunnen stoten. 
Bij de stad Maastricht liggen 3 bruggen waar onze pantsers over kunnen. 

De Belgen kennen ook het strategische belang van deze bruggen en hebben daarom 
een gigantisch fort gebouwd dat ze met massieve kanonnen onder schot houdt: 

Ik heb mijn generaals de 
opdracht gegeven om een plan 
op te stellen maar ik ben niet 
onder de indruk. We moet 
stoutmoedig zijn! Innovatief! 
Offensief! We moeten onze 

vijanden compleet verrassen 
door een ongeziene 

tactiek. 

- 9 -

Het is van primordiaal belang dat die bruggen 
intact worden ingenomen. En daar ga jij en jouw 

“Fallschirmjäger”* voor zorgen!

Een sturmabteiling van 4 stormtroepen zal 
door middel van onze nieuwe zweefvliegers 

achter de linies gedropt worden.

Drie groepen zullen elk 
één brug veroveren en de 

explosieven ontmijnen. De vierde 
groep moet de kanonnen op 
het fort uitschakelen. Daarna 
kan niets meer onze legers 

tegenhouden!

Dankzij de 
Luftwaffe!

Mijn Führer, dat is… 
ongezien! Dit is nog 

nooit gedaan. Ik… weet 
niet of dat haalbaar is 
met de middelen die we 
hebben. Het fort heeft 
de naam oninneembaar 

te zijn.

en schakel 
dat formidabel 
fort Eben-Emael 

uit!

Maak je daar geen 
zorgen over, Student. 

Ik bezorg je de wapens 
en de middelen wel. 
Zorg dat mijn plan 

haalbaar is.

* Parachutisten



“Crane staat bekend om zijn impressionistische manier van schrijven: 
de menselijke perceptie, in dit geval die van Fleming, staat centraal. Hij 

gebruikt veel kleur om de omgeving en sfeer te schetsen.” – EW Magazine

DE STRIJD VAN HENRY FLEMING

Steve Cuzor

Een vrije bewerking van Stephen Crane’s The Red Badge of Courage, een 
monument van de Amerikaanse literatuur.

De Amerikaanse Burgeroorlog gezien door de ogen van Henry Fleming, een 
jonge noorderling die twijfelt aan zijn eigen moed...

De tekening van Steve Cuzor, die het bloed, de modder en de innerlijke 
kwellingen voelbaar maakt.

Henry Fleming, een 18-jarige boer, heeft dienst genomen in het Noordelijke 
leger. Maar naarmate de tijd verstrijkt zonder dat hij ook maar één Zuidelijke 
rebel heeft gezien of bevochten, daalt zijn motivatie. Tot de dag dat het 
nieuws komt dat de strijd weldra zal losbarsten... Deze keer heeft Henry 
geen andere keuze dan zichzelf de vraag te stellen: zal hij de moed hebben 
om deel te nemen aan deze grote slachting? Een weelderige pacifistische 
aanklacht waarin het begrip heldendom ter discussie wordt gesteld, een vrije 
bewerking van Stephen Crane’s The Red Badge of Courage, een monument 
van de Amerikaanse literatuur. Een nieuwe manier voor Steve Cuzor 
om, na Een ster van zwart katoen, de Amerikaanse mythe te verkennen.

14 februari 2024

Hardcover
152 pagina’s
23 x 30,2 cm
€ 32,50

ISBN 9789031440856

Leverbaar via MDS
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LUITENANT, ROEP JE JONGENS 
BIJ ELKAAR EN STEL JULLIE ONDER 

AAN DE HEUVEL OP.

DE VIJAND 
VEROVERDE GISTEREN 
FLINK WAT TERREIN. WE 
MOETEN ZE ABSOLUUT 
TERUGDRINGEN. LAAT 

ME ZIEN WAT HET 304DE 
REGIMENT WAARD IS.

GOED, 
KOLONEL!

IEDEREEN OP POST 
EN DOORZETTEN!

GEHOORD? 
BAJONET OP 

GEWEER!

VAN HIERUIT 
KUNNEN WE TOCH 

OOK GEWOON 
SCHIETEN?

VOORUIT! 
IN LOOPPAS!

39



Aanval van mens of dier, geheime 
nucleaire proeven van het leger, 
lawine, een vlaag van waanzin?

Wat is er echt gebeurd op de flanken 
van de “Djatlovpas” in de nacht van 
1 op 2 februari 1959, wat de dood 
van negen ervaren trekkers heeft 

veroorzaakt?
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“Het knappe aan Edelweiss is dat het werk van scenarist Mayen en 
tekenaar Mazel zo naadloos aansluit. Emoties worden keurig verdeeld 

over de woorden en plaatjes: wat we zien wordt niet gezegd en vice 
versa.” – Tzum

Het mysterie van de Djatlovpas

Jandro González en Cédric Mayen

Een ongelooflijk onderzoek vol verrassende wendingen!

Van de scenarist van Edelweiss (uitgeverij Lauwert).

Indrukwekkend tekenwerk van Jandro, van de Barcelonese school.

Bonus: een historisch dossier over de waarheid achter dit mysterieuze 
one-shot.

9 dode alpinisten. Een geheim dat 60 jaar bewaard bleef: het grootste 
onopgeloste mysterie van de 20ste eeuw! Januari 1959. Een groep 
doorgewinterde alpinisten vat de klim aan naar een Russische berg. Geen 
van hen zal levend terugkeren. Een maand later wordt procureur Lev 
Ivanov opgeroepen om op zoek te gaan naar de lichamen. De ‘speurder van 
Sverdlovsk’ vraagt zich af waarom de groep opgesplitst is. Waarom hebben 
sommigen hun tent in stukken gescheurd en zijn ze zonder schoenen gevlucht? 
Waarom zijn de anderen gruwelijk verminkt? En het ergst van al is dat er 
niemand er belang aan lijkt te hechten of hij nu antwoorden vindt of niet…

15 mei 2024

Hardcover
104 pagina’s
22 x 31 cm
€ 24,99

ISBN 9789086772070

Leverbaar via MDS
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“Een treffend voorbeeld van hoe stripverhalen dienen als bewaarder van 
herinneringen.” – BD Gest Vaarwel Birkenau

Cesc, EFA, ROGER, JDMorvaN EN Victor Matet 

De getuigenis van Ginette Kolinka over haar verblijf in Auschwitz, ‘het 
grootste kerkhof van Europa’.

Jean-David Morvan en Victor Matet vertellen haar verhaal: een krachtig, 
hoopvol relaas vol humor.

Een aangrijpend album, fijnzinnig getekend door Efa, Cesc en Roger.

In april 1944 wordt Ginette Kolinka gedeporteerd naar Auschwitz II-
Birkenau. Ze is amper 19 jaar. Vijftig jaar lang praat ze niet over die periode, 
tot ze instemt met een reportage voor de Shoah Foundation van Steven 
Spielberg. Tot haar grote verrassing komen de verdrongen herinneringen 
weer naar boven. In oktober 2020 nodigt ze Victor Matet en Jean-David 
Morvan uit voor een van haar groepsreizen naar Polen. Na die reis besluit 
ze nooit meer terug te gaan. In dit aangrijpende album vertelt Ginette 
Kolinka over haar eerste en haar laatste bezoek aan ‘het grootste kerkhof ter 
wereld’, op haar kenmerkende manier: krachtig, hoopvol en humoristisch.

17 april 2024

Hardcover
112 pagina’s
23,5 x 31 cm
€ 25,99

ISBN 9789002281648

Leverbaar via CB
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ENKELE DAGEN LATER.ENKELE DAGEN LATER.

?!!!?!!!

18 19

HHÉÉ! HALLO ! HALLO 
GGIINETTE!NETTE! DOE DE DEUR DDOE DE DEUR DIICHT. HET CHT. HET IIS S 

ONAANVAARDBAAR DAT JULLONAANVAARDBAAR DAT JULLIIE E 
ALLEEN ’S AVONDS NOG ALLEEN ’S AVONDS NOG 

BOODSCHAPPEN MOGEN DOEN.BOODSCHAPPEN MOGEN DOEN.

DE ANDEREN STONDEN AL OM 7 UURDE ANDEREN STONDEN AL OM 7 UUR
IIN DE RN DE RIIJ. ER J. ER IIS BS BIIJNA NJNA NIIETS MEER. ETS MEER. 
MAAR MAAR IIK HEB ACHTERGEHOUDENK HEB ACHTERGEHOUDEN
WAAR JE MOEDER OM VROEG.WAAR JE MOEDER OM VROEG.

IK HEB ALLES OPGESCHREVENIK HEB ALLES OPGESCHREVEN
EN REGEL HET WEL MET JE ZUS.EN REGEL HET WEL MET JE ZUS.

Ik weet nIk weet niiet hoe mama en Let hoe mama en Lééa het deden, maar elke dag a het deden, maar elke dag 
hadden we alle negen genoeg te eten. Ik had noohadden we alle negen genoeg te eten. Ik had nooiit honger. t honger. 

MMiijn vader kreeg bovendjn vader kreeg bovendiien voedsel van zen voedsel van ziijn klanten, en mjn klanten, en miijn jn 
tante gaf ons af en toe snoepjes en taartjes.tante gaf ons af en toe snoepjes en taartjes. HEB JE JE BADPAKHEB JE JE BADPAK

MEEGEBRACHT?MEEGEBRACHT?



BRIOTTI /DUFAUX 
La Callas et Pasolini,
un amour impossible 

AI R E LI B R E

A
IR

E
 L

IB
R

E

DU27 • ISBN 979-1-0347-6246-0

Septembre 1969, dans une villa romaine,  
Maria Callas semble distraite. Elle ne prête 
guère attention à la fête et aux mondains  
qui se pressent autour d’elle. Elle attend  
Pier Paolo Pasolini.

Depuis le tournage de Médée, ils sont 
inséparables. Unis par un inconditionnel  
amour de l’art, tourmentés par leurs 
sentiments, tiraillés par leur choix de carrière, 
ils s’offrent à la douceur des nuits romaines 
comme on s’offre en sacrifice.

Cet amour platonique, intense, qui les lie va 
s’épanouir le temps d’un voyage au Brésil, 
comme une parenthèse dans leurs destins 
tragiques.

Avec La Callas et Pasolini, un amour 
impossible, Jean Dufaux signe son grand 
retour chez Aire Libre. Maître des mondes 
imaginaires, des contes et des grandes 
aventures, il revient ici à son amour pour  
le cinéma et la musique avec la romance intime 
de deux icônes des années 1960.

Il est accompagné de Sara Briotti, une jeune 
dessinatrice romaine, qui rend avec brio les 
ambiances chaudes de sa ville natale et celles 
plus tourmentées d’un Brésil en pleine 
mutation sociale et culturelle.

 

– Personne ne t’a jamais possédée, Maria.  
On ne possède pas un talent comme le tien.  
Si, peut-être les dieux...  
Ils t’ont créée pour que tu puisses les enchanter...
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“Het tekenwerk door de Italiaans-Belgische tekenares Sara Briotti is 
ongelooflijk secuur en visueel prachtig.”– RTBF Een onmogelijke liefde

Sara Briotti EN Jean Dufaux

Een unieke inkijk in een onbekende periode uit het leven van Maria Callas, 
ter gelegenheid van haar 100e verjaardag.

Het liefdesverhaal van Maria Callas en Pier Paolo Pasolini, twee iconen uit 
de kunst- en literatuurwereld van de jaren 1960.

Sara Biotti, een jonge, gepassioneerde Italiaanse tekenares, werkt samen 
met Jean Dufaux, een scenarist met veertig jaar ervaring.

Met een dossier over Maria Callas, geschreven door Alain Duault, de 
beroemde operakenner.

1969 vormt een breekpunt voor Pier Paolo Pasolini en Maria Callas. De iconen 
van de kunst- en cultuurwereld zien hun carrière afbrokkelen, hun ster taant en 
hun liefdesleven is een fiasco. Het is de tijd van woelige passies in de filmwereld 
en daarbuiten. Ze ontmoeten elkaar tijdens de opnames van Medea, waar de 
ene regisseur is en de andere de hoofdrol speelt. Er ontluikt een atypische en 
complexe relatie tussen twee figuren met een turbulent leven. Tijdens een reis 
naar Brazilië bloeit een intense platonische liefde op, als een intermezzo in hun 
tragische bestaan. Maria Callas en Pier Paolo Pasolini krijgen er de gelegenheid 
om zich te herbronnen en een boeiende en gevaarlijke wereld te ontdekken 
die mijlenver staat van de mondaine Italiaanse milieus die ze gewend zijn.

15 mei 2024

Hardcover
104 pagina’s
23,5 x 31 cm
€ 27,99

ISBN 9789031441631

Leverbaar via MDS
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de duistere steden

Benoît Peeters & François Schuiten 

Terugkeer van de legendarische reeks De Duistere Steden! 

Een nieuwe Schuiten en Peeters.

Een hommage aan Jules Verne.

Fantastische tekeningen, in de stijl van illustraties uit de 19de eeuw.

Een hybride wezen duikt op uit het water. De Nautipus, deels dierlijk wezen, 
deels onderwatervaartuig, vervoert een man met geheugenverlies. Waar 
brengt dit kleine vaartuig hem heen, terwijl het langs min of meer bekende 
plaatsen reist? ‘Kapitein... Ik was kapitein. Ik ben kapitein Nemo...’ Door middel 
van indrukwekkende zwart-wit beelden volg je het wedervaren van de held 
uit Jules Vernes romans Twintigduizend mijlen onder zee en Het Mysterieuze 
Eiland, voor wie Schuiten en Peeters een nieuwe lotsbestemming creëerden. 
Dit prachtig vormgegeven boek is een mix van strip, geïllustreerde vertelling 
en het verhaal van Verne zelf, ooit neergestreken in Amiens. Daar verrijst 
binnenkort een monumentaal bronzen beeld van de Nautipus... De auteurs van 
De Duistere Steden brengen een onvergetelijk personage opnieuw tot leven!

14 februari 2024

Hardcover
96 pagina’s
24 x 32 cm
€ 29,99

ISBN 9789030377900

Leverbaar via MDS

De terugkeer van kapitein Nemo

“De liefhebbers van Schuiten hebben geen verdere aanbeveling nodig.”
– Lezersreactie

Van Brüsel naar Brussel... een origineel bezoek. Als een reactie op 
het album Brüsel, het vijfde deel van het mythische De Duistere Steden, 
geven Schuiten en Peeters ons een blik op de stad vanuit een historische, 
architecturale en droomachtige invalshoek... De verborgen ziel van de 
stad is altijd de mooiste, zoals de veldbloemen die zich verstoppen in 
de weiden dat ook altijd zijn. Ach! Kon ik maar zien wat zich in Brussel 
verstopt...”Deze woorden van Octave Mirbeau gebruiken Benoît Peeters en 
François Schuiten graag om enkele tipjes van de sluier op te lichten. Brussel 
werd door de geschiedenis op zijn kop gezet, net als België, dat in 1830 
onafhankelijk werd. Sindsdien heeft zijn hoofdstad zich opengezet voor de 
wereld, met opmerkelijke gebouwen zoals het imposante Justitiepaleis, de 
huizen van Victor Horta of de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen... In dit 
prachtige boek, in de vorm van een wandeling, nodigen Schuiten en Peeters 
ons uit om de hoofdstad van Europa (opnieuw) te bezoeken; een stad met 
vele charmes die altijd al een weerklank heeft gevonden in hun werk...

HC | 128 pag. | € 36,50 | ISBN 9789030377498





“Je hebt mensen die Harari gelezen hebben en mensen die hem niet 
gelezen hebben. Je hoort beter bij de eersten.” – De Morgen SAPIENS. EEN BEELDVERHAAL 3

Daniel Casanave, David Vandermeulen en Yuval Noah Harari

Samen met David Vandermeulen en Daniel Casanave weet Yuval Noah 
Harari ook in Kampioenen van de geschiedenis de historie van de mensheid 
op toegankelijke, originele en humoristische wijze te vertellen.

Een feest voor jong en oud.

In de eerste twee succesvolle delen van Sapiens: een beeldverhaal zagen we hoe 
de soort Homo sapiens van nomaden in kolonisten veranderde, hoe de eerste 
wereldrijken ontstonden en hoe oorlog, hongersnood, ziekte en ongelijkheid tot 
de menselijke conditie gingen behoren. In dit derde deel zien we welke historische 
verschijnselen ervoor zorgden dat de mens voor het eerst als eenheid gezien 
kon worden. Aan de hand van een spelshow vol verwijzingen naar populaire 
cultuur wordt de concurrentiestrijd tussen wereldrijken, geld en religie ontleed 
en de vraag beantwoord: wie is de werkelijke kampioen van de geschiedenis?

27 februari 2024

Hardcover
272 pagina’s
21,5 x 28,2 cm
€ 29,99

ISBN 9789400411210

Leverbaar via CB

Kampioenen van de geschiedenis

Wat als wij mensen 12.000 jaar geleden in een val getrapt zijn waar we nooit uit 
hebben weten te ontsnappen? De pijlers van de beschaving</i? laat zien hoe 
Homo sapiens van nomaden in kolonisten veranderden, en steeds harder gingen 
werken zonder dat de kwaliteit van leven erop vooruitging. Een verhaal over hoe 
tarwe de wereld veroverde; hoe door een onwaarschijnlijk huwelijk tussen een 
god en een bureaucraat de eerste wereldrijken gesticht werden; hoe oorlog, 
hongersnood, ziekte en ongelijkheid onderdeel van de menselijke conditie 
werden en waarom dat onze eigen schuld is. Samen met David Vandermeulen 
en Daniel Casanave weet Yuval Noah Harari ook in De pijlers van de beschaving 
de geschiedenis van de mensheid op toegankelijke, originele en humoristische 
wijze te vertellen.

Vijf jaar geleden verscheen de Nederlandse vertaling van Sapiens, de kleine 
geschiedenis van de mensheid waarmee Yuval Noah Harari de wereld veroverde. 
Sindsdien zijn er 13 miljoen exemplaren verkocht, waarvan 380.000 in de 
Lage Landen. Samen met David Vandermeulen en Daniel Casanave, beiden 
onbetwiste meesters van het stripschap, maakt Harari nu het beeldverhaal. Op 
een volstrekt nieuwe manier wordt de geschiedenis van de mensheid verteld. 
Het vakmanschap van de gelauwerde striptekenaars gecombineerd met de 
autonome blik en het eigenzinnige gevoel voor humor van Harari levert een 
verrukkelijk boek op. Een feest van herkenning voor de fans van Sapiens en een 
lichtvoetige introductie voor hen die voor het eerst kennismaken met het werk 
van Yuval Noah Harari. Dit boek is geschreven voor volwassen en jongvolwassen 
lezers.

HC | 224 pag. | € 29,99 | ISBN 9789400406391

HC | 256 pag. | € 29,99 | ISBN 9789400408302



Ook op andere gebieden zijn er veel van zulke misverstanden. 
Bedenk maar eens hoe de oorspronkelijke prairiebewoners 

worden afgebeeld in Hollywoodfilms… 

Een 
kaartje voor 
de volgende 
voorstelling, 
alstublieft.

Ze worden altijd 
afgeschilderd als dappere 

ruiters… 

John Ford
Cheyenne Autumn

… die Europese indringers aanvallen om hun 
             oude gebruiken te beschermen.

Ssssst! 

Maar het is een misvatting dat ze een oeroude, 
       authentieke cultuur verdedigden. 

Deze krijgers te paard waren ontstaan uit een militaire en politieke 
revolutie die zich in de 17e en 18e eeuw over de Noord-Amerikaanse prairie 
uitbreidde na de introductie van paarden… 
        vanuit Europa!

In 1492 
waren er 

helemaal geen 
paarden in 
Amerika. 

De cultuur van 
19e-eeuwse Sioux en 
Apaches heeft veel 
aansprekende kenmerken, 
maar ze is niet zo heel 
oud. Het is een moderne 
cultuur, doordrongen 
van de effecten van 
globalisering. 

Kortom, Clashwoman, de geschiedenis 
wordt niet alleen door botsingen 
bepaald. Elke botsing is ook een 
 ontmoeting. 
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Koken is waarschijnlijk een van de menselijke activiteiten 
waarin de effecten van globalisering het zichtbaarst 
zijn… want veel producten uit regionale keukens zijn 

    afkomstig uit ontzettend 
            verre landen.

De Romeinse keizerin 
Agrippina was dol 
op spaghetti met 

tomatensaus.

Tomaten zijn 
afkomstig uit 

Midden-Amerika.

Willem Tell was verslaafd 
aan Zwitserse chocolade. 

Cacao is 
afkomstig 
uit Midden-
Amerika.

Boeddha hield van 
pittige samosa’s.

Chilipepers zijn 
afkomstig uit Midden-

Amerika.

Jeanne d’Arc ontbeet met 
grote bakken patat. 

Aardappels 
zijn afkomstig 

uit Midden-
Amerika.

Eenmaal in Argentinië 
raakte Magellaan 

verslingerd aan biefstuk.

Runderen zijn 
afkomstig uit 

Azië. 

FOUT!

FOUT! FOUT!

FOUT!
FOUT!
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Vijf jaar geleden verscheen de Nederlandse vertaling van 
Sapiens, de kleine geschiedenis van de mensheid waarmee 
Yuval Noah Harari de wereld veroverde. Sindsdien zijn er 13 
miljoen exemplaren verkocht, waarvan 380.000 in de Lage 
Landen. Samen met David Vandermeulen en Daniel Casanave, 
beiden onbetwiste meesters van het stripschap, maakt Harari 
nu het beeldverhaal. Op een volstrekt nieuwe manier wordt de 
geschiedenis van de mensheid verteld. Het vakmanschap van 
de gelauwerde striptekenaars gecombineerd met de autonome 
blik en het eigenzinnige gevoel voor humor van Harari levert een 
verrukkelijk boek op. Een feest van herkenning voor de fans van 
Sapiens en een lichtvoetige introductie voor hen die voor het eerst 
kennismaken met het werk van Yuval Noah Harari. Dit boek is 
geschreven voor volwassen en jongvolwassen lezers.

Wat als wij mensen 12.000 jaar geleden in een val getrapt zijn 
waar we nooit uit hebben weten te ontsnappen? De pijlers van 
de beschaving</i? laat zien hoe Homo sapiens van nomaden in 
kolonisten veranderden, en steeds harder gingen werken zonder 
dat de kwaliteit van leven erop vooruitging. Een verhaal over 
hoe tarwe de wereld veroverde; hoe door een onwaarschijnlijk 
huwelijk tussen een god en een bureaucraat de eerste wereldrijken 
gesticht werden; hoe oorlog, hongersnood, ziekte en ongelijkheid 
onderdeel van de menselijke conditie werden en waarom dat 
onze eigen schuld is. Samen met David Vandermeulen en Daniel 
Casanave weet Yuval Noah Harari ook in De pijlers van de 
beschaving de geschiedenis van de mensheid op toegankelijke, 
originele en humoristische wijze te vertellen.
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La Callas et Pasolini,
un amour impossible 
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Septembre 1969, dans une villa romaine,  
Maria Callas semble distraite. Elle ne prête 
guère attention à la fête et aux mondains  
qui se pressent autour d’elle. Elle attend  
Pier Paolo Pasolini.

Depuis le tournage de Médée, ils sont 
inséparables. Unis par un inconditionnel  
amour de l’art, tourmentés par leurs 
sentiments, tiraillés par leur choix de carrière, 
ils s’offrent à la douceur des nuits romaines 
comme on s’offre en sacrifice.

Cet amour platonique, intense, qui les lie va 
s’épanouir le temps d’un voyage au Brésil, 
comme une parenthèse dans leurs destins 
tragiques.

Avec La Callas et Pasolini, un amour 
impossible, Jean Dufaux signe son grand 
retour chez Aire Libre. Maître des mondes 
imaginaires, des contes et des grandes 
aventures, il revient ici à son amour pour  
le cinéma et la musique avec la romance intime 
de deux icônes des années 1960.

Il est accompagné de Sara Briotti, une jeune 
dessinatrice romaine, qui rend avec brio les 
ambiances chaudes de sa ville natale et celles 
plus tourmentées d’un Brésil en pleine 
mutation sociale et culturelle.

 

– Personne ne t’a jamais possédée, Maria.  
On ne possède pas un talent comme le tien.  
Si, peut-être les dieux...  
Ils t’ont créée pour que tu puisses les enchanter...
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Aanval van mens of dier, geheime 
nucleaire proeven van het leger, 
lawine, een vlaag van waanzin?

Wat is er echt gebeurd op de flanken 
van de “Djatlovpas” in de nacht van 
1 op 2 februari 1959, wat de dood 
van negen ervaren trekkers heeft 

veroorzaakt?
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